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Bu ay üç pazarımız kılıç şakırtıları arasında geçecek. Alexandre Dumas'nın kaleminden çıkma eşsiz kahramanların soluk kesici hikâyelerinin bir de “ortak aktörü var: Richard Chamberlain. 
Krallar, silahşorlar, güzel ve masum kadınlar, güzel ve hain kadınlar, demir maskeler, bağlılık yemini etmiş silahşorlar, zindanlar... 

Günümüz bilimkurgularıyla fantezilerinin kırk yıl önceki kardeşleri, Dumas ile Verne'in yarattığı dünyalardı. Dumas'nın şövalyeleri, elde kılıç, başlarında fiyakalı tüylü şapkalar, sırtlarında pelerinler, en amansız düşmanlarla gözlerini kırpmadan dövüşür, kendilerine ya da başkalarına 


ALEXANDER DUMAS'NIN KAHRAMANLARI TEMMUZ AYI BOYUNCA PAZAR AKŞAMLARI CNBC-e'DE. THE MAN IN THE IRON MASK, RETURN OF THE MUSKETEERS VE THE COUNT OF MONTE CRISTO! AND İÇMEYE HAZIR MISINIZ? 


yapılan haksızlıklara yiğitçe karşı koyardı. Üç (ya da dört) silahşorlar, birbirlerinden ayrılmamaya and içerdi: 

"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!" 

Bu ay, Fransa ve dünya edebiyatının pek ciddi- ye alınmasa da nefesler kesik halde okunan, her çocuğun ve büyüğün kalbini çalan üstadı Alexandre Dumas (pöre), üç eserinin sinema uyarlamalarıyla karşımızda: 

The Man in tbe Iron Mask / Demir Maskeli Adam (Mike Newell-1977), The Return of the Musketeers / Silahşorların Dönüşü (Richard Lester - 1989) ve The Count of Monte Cristo / Mon- 


te Cristo Kontu (David Greenle)-1974). 

Hepsinin de defalarca beyazperdede boy göstermiş kahramanları var: İkiz kardeşinin entrikaları sonucu yüzünde demir bir maskeyle zindanlara tıkılan, Fransa tahtının meşru varisi Philippe; D'Artagnan'la sayıları dörde çıkan Üç Silahşorlar (bu kez, yirmi yıl sonra, Demir Maskeli Adam yüzünden dönüyorlar); ve işlemediği suçlar yüzünden servetini yitiren, Philippe gibi zindanlara tıkılan Monte Cristo Kontu. 

Güzel bir yaz pazarı için, bundan neşelisi, heyecanlısı da can sağlığı... 

Soylu bir babayla Afrikalı/Karayipli karaderili köle bir annenin oğlu olan Alexandre Dumas (1802-1870), babası öldükten sonra sefalete düşen ailesini önce güzel elyazısıyla, kâtip sıfatıyla geçindirdi. Sonra da, Honore de Balzac ve Eugö- ne Sue ile birlikte “seriyal roman” türünün *baba'larından biri oldu, sayısız eser verdi. 

Popüler kültürün en büyük ortak paydaları arasında yer alan Üç Silahşorlar'la Monte Kristo Kontu'nu, aynı zaman diliminde, 1844-45'te 


DUMAS VE CHAMBERLAINE 


yazdı. (Tarihi gerçeklere pek itibar etmezdi ama, olsun varsın!) Dumas'nın kahramanları nice çocuğun ve büyüğün soluğunu kesmiş, gününü gecesini aydınlatmıştır. 

Kılıç şakırtılı üç Pazar gününün bir başka ortak kahramanı ise, Richard Chamberlain. Amerikalı aktör, önce Dr. Kildare dizisiyle, TV izleyicilerinin gözdesi oldu. Fiyasko niteliğindeki bir müzikalin ardından, İngiltere sahnelerinde yeniden kendini buldu, çok övgü alan bir Hamlet'e can verdi. Sonra, yaşı tutan herkesin hatırlayacağı iki TV dizisi geldi: Shogun ve Thorn Birds. 

Entelektüel seyirciler de onu Pazar Filmleri dışındaki filmlerden, özellikle Ken Russell'ın yönettiği The Music Lovers'ın trajik Piyotr İlyiç Çaykovski'si olarak hatırlayacak. 

Aktör bu ay CNBC-e'de yayınlanacak filmlerinde ise, XIV. Louis'nin (0 da kendisi) ikizi Philippe, Monte Kristo Kontu ve Aramis olarak karşımıza çıkıyor. 

Sevin Okyay 
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The Great Escape 


30 Te 


RİVAYET ODUR Kİ, SHARON TATE'İN CHARLES MANSON AİLESİ FERTLERİ TARAFINDAN KATLEDİLDİĞİ O 
MEŞUM GECE, TATE'İN EVİNDEKİ 
PARTİYE STEVE McOUEEN DE DAVETLİYMİŞ. MANSON'IN 
LİSTESİNDE EN BAŞLARDA OLAN 
ÜNLÜ YILDIZIN KADERİ, PARTİYE GECİKMESİYLE BİÇİMLENMİŞ 


Bir de gerçekler var, en az rivayetler kadar dudak uçuklatıcı. Mesela en tehlikeli sahnelerini bile dublör kullanmadan çekmesi gibi. Bırakın tehlikeli sahneleri, tehlikenin bizzat kendisini yaşamayı severdi Steve MeGucen. Otomobil yarışlarına katılırdı ve hep en ön sıralarda “finiş' görürdü. O denli severdi ki tehlikeyi, Dixie Dynamite adlı filmde rol almadığı halde sadece can sıkıntısından dublör olarak filmin bir sahnesinde oynadı. Hangi sahnede kimi canlandırdığını ancak canlı tanıklar bilebiliyor, zira yüzü görünmediğinden diğerlerinden ayırt etmek imkansız MeGucen'i, 

Hem perdede hem de gerçek hayatta “cool adam tipinin en sağlam örneklerinden biriydi Steve McGucen. Ona kıyasla örneğin Marlon Brando cool değildi. Paul Newman fazla güzel, Frank Sinatra fazla geveze, Charlton Heston fazla maçoydu... Ona kıyasla James Dean fazla deliydi, Jack Kerouac fazla entelektüel, geri kalan Rat Pack üyeleri fazla komikti. Sinemada cool olmanın en iyi tanımıydı o. Belki en fazla Bob Dylan yaklaşmıştır onun cool seviyesine, 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ama o da oyuncu değildi. 
Aslında ilk başlarda McGucen de oyuncu değildi. Sorunlu bir çocukluğun ve delifişek bir gençliğin ardından 17'sinde, Deniz Kuvvetleri'ne katıldı; ama otoriteye karşı olan sarsılmaz düşmanlığı (bkz. 
Brando) onu askeri üniformayı anılarının uzak bir köşesine asmaya itti. Sonra da ver elini New York. 

1952 yılında oyunculukta şansını denemeye karar verdi, Önce ünlülerin ünlü hocası Sanford Meisner'den, sonra da daha ünlülerin daha ünlü hocası Lee Starsberg'den (Actor's Studio) oyunculuk dersleri aldı. 1956'da ilk Broadway, 1958'de de ilk sinema deneyimini yaşadı. Kült bilim-kurgu Tbe Blob, genç MeGueen'i Hollywood'a takdim eden film oldu. Üç yıl boyunca tele- 


Tİ kuş. 
vizyon dizisi Wanted Dead Or Alive'da canlandırdığı Josh Randall karakteri McÇucen'i yıldızlığa yaklaştıran rol oldu. Arada Kurosawa'dan uyarlama The Magnificent Seven'ı çekti ve en a2 kendisi kadar ünlü isimlerin arasında kendini ezdirmemeyi ve sivrilmeyi bildi. 

The Great Escape'i çektiğinde tarih 1963'tü. 
Döneminin en popüler isimleriyle rol aldığı The Great Escape, aktörün en büyük gişe başarıların- dan biri oldu. Motosikletlere ve otomobillere olan tutkusunu ilk bu filmle taşıdı beyazperdeye. 

The Great Escape ile Hollywood'daki yerini iyice sağlamlaştırdıktan sonra 1966'da en iyi performanslarından birini gerçekleştirdiği The Sand Pebbles'da rol aldı. Asıl unutulmaz filmlerini ise 1968-73 arası çekti. Thomas Crown Affair, Bullitt, The Getaway, Papillon, Le Mans. Felaket filmlerinin en ünlülerinden Tbe Towering Infer- 


ği li Li 


no'daki rolü için 14 milyon dolar aldı ve döneminin en fazla ücret alan aktörü oldu. Bruce Lee ile kung-fu yaptı (hatta onun tabutunu taşıdı), Ali McGraw ile evlendi, gerçek otomobil yarışlarında gerçek dereceler elde etti. Le Mans filminde taktığı Hewer Monaco saati 20. yüzyılın efsane objelerinden biri oldu. En az 55 arabası, 210 motosikleti, 5 uçağı vardı. 

Ölüm yarış pistinde ya da zorlu bir filmin en tehlikeli sahnesinin çekimlerinde yakalamadı onu. Böylesi daha çok yakışacaktı belki; ama hayır, Steve McOucen kanser oldu. Hiçbir tedavi sonuç vermeyince Meksika'da alternatif bir tedavi uygulayan Santa Rosa Kliniği'ne gitti ve orada teslim oldu Azrail'e. Rivayet odur ki Azrail imzasını istemiş canını almadan önce yorgun ama her daim cool yıldızın. Rivayet muhtelif. 

Emrah Kolukısa 
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KAPTAN AHAB, YORULDU VE HAZİRAN AYINDA YAŞAMA VEDA ETTİ. 
ARTIK BİR YERLERDE YAŞIYOR OLDUĞUNU BİLMEK GİBİ BİR KEYFİMİZ YOK 


Hayata 12 Haziran 2003'te, 87 yaşında veda eden (Eldred) Gregory Peck 1916 yılında La Jol- la, California'da doğdu. California Üniversitesi, Berkeley'de babasının ısrarı ile tıp eğitimine başladı, 1939'da mezun olduktan sonra New York'a taşındı. Bir süre gezici kumpanyalarda ufak tefek rollerle şekillenen oyunculuk serüveni- ne, 1942'de The Morning Star adlı Broadway ş0- vu ile müthiş bir başlangıç yaptı. 1944'te Days of Glory'de Vladimir ve Keys io the Kingdom'da 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Francis Chisholm rolleri ile kendini gösterme fırsatını buldu. Keys 10 #he Kingdom'daki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'na aday gösterildi. 

Erken gelen bu başarı ona Hollywood'un ünlü yönetmenleri ile çalışma kapısını araladı. 1945'te Alfred Hitehcock'un Spel/bonnd, 1946'da King Vidor'un Duel in the Sun ve 1947'de Elia Kazan'ın Gentleman's Agreement filmlerinde rol aldı; 1960'lar ve 1970'lerde, korku filmleri, savaş filmleri, western'lerde oynayarak oyunculuk ko- 


kendine meydan okumayı sürdürdü. 

Romantik ama komedi olmayan 1953 yapımı Roman Holiday-Roma Tatili adlı filminde Audrey Hepburn ile birlikte sergiledikleri performans, si- 


nusunda kendi 


nema seyircilerinin belleklerine kazınmıştır. Harper Lee'nin Pulitzer ödüllü tek romanı To Kill a Mocking Bird-Bülbülü Öldürmek (1962) uyarlamasında canlandırdığı Atticus Finch karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazandı. Bu film o dönemde ırkçılık sorununa da yeni bir bakış açısı getirdi. İstanbul Film Festivali'nde de gösterime giren 1999 yapımı A Conversation with 


2 Temmuz, 21.00 

MOBY DICK 

6 Temmuz, 14.00 

THE EAGLE HAS LANDED 


13 Temmuz, 14.00 
THE GUNS OF NAVARONE 


Gregory Peck-Gregory Peck'le Bir Sohbet adlı otobiyografik yapım bizlere yaşamı hakkında bütün ipuçlarını verir sanki. Bu ay CNBC-e ekranında yer alan John Huston imzalı Mobydick filmindeki Kaptan Ahab kompozisyonu ile Gregory Peck unutulmayacaklar arasında yerini hak ederek aldı. 

Meraklısına not: 

Herman Melville'in Moby Dick adlı eseri, sinema uyarlaması dışında, Led Zeppelin, Tom Waits, Galip Tekin ve Barış Pirhasan gibi isimlere esin kaynağı olmuştur. Bu adla otomobil ve bisiklet modelleri bile üretilmiştir. 

Suha Çalkıvik 
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HEAVY (7 Temmuz) 

Yönetmen: James Mangold 
Oyuncular: Pruitt Taylor Vince, Shelley Winters, Liv Tyler, 
Debbie Harry. 


BARAKA (14 Temmuz) 
Yönetmen: Ron Fricke 


THE MADNESS 

OF KING GEORGE (21 Temmuz) 
Yönetmen: Nicholas Hyiner 
Oyuncular: Nigel Hawthorne, 
Helen Mirren, Tan Holm, 
Rupert Everett. 


MUGGERS (28 Temmuz) 
Yönetmen: Dean Murphy 
Oyuncular: Matt Day, Jason 
Barry, Petra Yared. 


THE MADNESS 

OF KING GEORGE 

Helene Hannf'ın aynı adi 

romanından beyazperdeye uyarlanan filmde, Nigel 


la 
# iğ 


MURDER BY DEATH 

(L Temmuz) 

Yönetmen: Robert Moore 
Oyuncular: Peter Falk, Peter Sellers, Truman Capote. 


WALTZ OF THE TOREADORS 
(8 Temmuz) 

Yönetmen: John Guillermin 
Oyuncular: Peter Sellers, Dany Robin, Margaret Leighton. 


ÇHARLIE CHAN AND THE 
CURSE OF THE DRAGON 
(15 Temmuz) 

Yönetmen: Cikive Donner 
Oyuncular: Peter Ustinov, Lee 
Grant, Michelle Pfeiffer. 


THE COMEDY OF TERRORS 
(22 Temmuz) 

Yönetmen: Jacaves Tourneur Oyuncular: Vincent Price, 
Peter Lore, Boris Karloff. 


GUESS WHO'S COMING 
TO DİNNER (29 Tenmuz) 
Yönetmen: Stanley Kramer 
Oyuncular: Sidney Poitier, 
Spencer Tracy, Katherine 
Hephi 


Hawthorne başrolde 


MOBY DICK 

Bir balinanın ardında yaşamını tüketen 
Kaptan Ahab'ın hikayesi. 


yi 


MOBY DICK (2 Temmuz) 
Yönetmen: John Huston 
Oyuncular: Gregory Peck, 
Richard Basehart, Leo Genn. 


ALL THAT JAZZ (9 Temmuz) 
Yönetmen: Bob Fosse 
Oyuncular: Roy Scheider, 
Jessica Lange, Ann Reinking. 


RAGING BULL (16 Temmuz) 
Yönetmen: Martin Scorsese 
Oyuncular: Robert De Niro, 
Cathy Moriarty, Joe Pesci 


WEST SIDE STORY 

(23 Temmuz) 

Yönetmen: Robert Wise 
Oyuncular: Nathalie Wood, 
Richard Beymer. 


THE GREAT ESCAPE 

(30 Temmuz) 

Yönetmen: John Sturges 
Oyuncular: Steve McGueen, James Garner, Charles Bronson. 


THE GREAT 
ESCAPE 
Steve MeOueen'in başrolde oynadığı tam bir yıldızlar geçidi. 


BIRDY G Temmuz) 

Yönetmen: Alan Parker 
Oyuncular: Matthew Modine, 
Nicholas Cage, John Harkins. 


FOUR WEDDİNGS 

AND A FÜNERAL (10 Temmuz) 
Yönetmen: Mike Neweli 
Oyuncular: Hugh Grant, 
Andie MacDowell 


GET SHORTY (17 Temmuz) 
Yönetmen: Barry Sonnenfeld Oyuncular: John Travolta, 
Rene Russo, Gene Hackman, 
Danny De Vito 


TO DIE FOR (24 Temmuz) 
Yönetmen: Gus Van Sant 
Oyuncular: Nicole Kidman, 
Matt Dillon, Joaguin Phoenix 


THE FOURTH PROTOCOL 


G1 Temmuz) 
Yönetmen: Jahn MacKenzie 
Oyuncular: Michael Caine, 
Pierce Brosnan. 


GERİLİM FİLMLERİ 


i 
FAREWELL MY LOVELY 
(4 Temmuz) 

Yönetmen: Dick Richards 
Oyuncular: Robert Mitchum, 
Charlotte Ramplina, 

John Ireland, Syivia Miles, 


THE ABOMINABLE 

DR. PHIBES (11 Temmuz) 
Yönetmen: Robert Fuest 
Oyuncular: Vincent Price, 
Joseph Cotten, Virginia North. 


THE HOUSE OF USHER 
(18 Temmuz) 

Yönetmen: Roger Corman 
Oyuncular: Vincent Price, 
Mark Damon, Myrna Fahey, 
Harry Ellerbe, 


VİCE SOUAD (25 Temmuz) 
Yönetmen: Gary Sherman 
Oyuncular: Season Hubley, 
Wings Hauser, Gary Swanson. 


A 


THIS TIME FOR KEEPS 

6 Temmuz) 

Yönetmen: Richard Thorpe 
Oyuncular: Esther Willams, 
Lauritz Melchior, Jimmy Durante, Johnnie Johnston. 


THE MATING GAME 

(12 Temmuz) 

Yönetmen: George Marshall 
Oyuncular: Debbie Reynolds, 
Tony Randall, Paul Douglas. 


THE LONG LONG TRAILER 
(19 Temmuz) 

Yönetmen: Vincente Mirelli Oyuncular: Desi Arnaz, Lucille 
Ball, Richard Alexander. 


THE BEAUTIFUL BLONDE 
FROM BASHFUL BEND 

(26 Temmuz) 

Yönetmen: Preston Sturges 
Oyuncular: Betty Grable, Cesar Romero, Rudy Vallee. 


RETURN OF THE 
MUSKETEERS 
Alexander Dumas'nın kaleminden çıkmış eşsiz kahramanlar. 


THE GUNS OF NAVARONE 
Oyuncularının performansıyla 
© dikkat çeken, en iyi savaş filmlerinden biri. 


CLAUDINE'S RETURN 

(5 Temmuz) 

Yönetmen: Antonio Tibaldi 
Oyuncular: Christina 
Applegate, Stefano Dionisi, 
Matt Clark. 


DUTY DATING (12 Temmuz) 
Yönetmen: Cherry Norris 
Oyuncular: Lee Everett, J. 
Anthony McCarthy. 


PURSUIT OF HAPPINESS 
(19 Temmuz) 

Yönetmen: John Putch 
Oyuncular: Frank Whaley, Annabeth Gish, Amy Jo Johnson, 
Adam Baldwin. 


8 SECONDS (26 Temmuz) 

Yönetmen: John G. Avildsen Oyuncular: Luke Perry, Stephen Baldwin, James Rehhorn 


PAZAR SİNEMA. 


SI er 


DEAD OR ALIVE (6 Tenmiz) 
Yönetmen: John Guillermin 
Oyuncular: Kris Kristofferson, 
Scott Wilson, Mark Moses. 


THE MAN IN THE IRON 
MASK (13 Temmuz) 
Yönetmen: Mike Newell 
Oyuncular: Richard Chamber- 
İaine, Patrick McGoohan, 
Louis Jourdan. 


RETURN OF THE 
MÜSKETEERS (20 Temmuz) 
Yönetmen: Richard Lester 
Oyuncular: Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlaine, C. Thomas Howell. 


THE COUNT OF MONTE 
GRISTO (27 Temmuz) 

Yönetmen: David Green 
Oyuncular: Richard Chamberlaine, Tony Curtis, Louis Jourdan, Donald Pleasence. 


GECE SİNEMASI m. © 


CASTAWAY (5 Temmuz) 
Yönetmen: Nicholas Roeg 
Oyuncular: Olive Reed, 
Amanda Donohoe, Geogina 
Hale, Frances Barber. 


CRIMES OF PASSION 

(12 Temmuz) 

Yönetmen: Ken Russell 
Oyuncular: Kathleen Turner, 
Anthony Perkins, Bruce 
Davison, Gordon Hunt. 


THE BIG BOODLE (19 Temmuz) 
Yönetmen: Richard Wilson 
Oyuncular: Erroli Fiynn, 
Pedro Armendariz, Rosanna 
Rory, Giz Scala, 


EUUS (26 Temmuz) 
Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: Richard Burton, 
Peter Firth, Colin Blakely. 


SAVAŞ FİLMLERİ 


THE EAGLE HAS LANDED 
(6 Temmuz) 

Yönetmen: John Huston 
Oyuncular: Gregory Peck, 
Richard Basehart, Leo Genn, 
James R. Justice. 


THE GUNS OF NAVARONE 
(03 Temiz) 

Yönetmen: J. Lee Thompson 
Oyuncular: Gregory Peck, David Niven, Anthony Guinn. 


THE LOST COMMAND 
(20 Temmuz) 

Yönetmen: Marc Robson 
Oyuncular: Anthony Guinn, 
Alain Delon, George Segal. 


ANZIO (27 Temmuz) 
Yönetmen: Edward Dmytryk 
Oyuncular: Robert Mitchum, 
Peter Falk, Earl Holliman. 


LA 


€-E her pazartesi 21:00 


HEAVY 


Yönetmen: James Mangold 


Victor, annesi Dolly'nin restoran- 


bar'ında çalışan bir aşçıdır. Delores adlı garson ve barın müdavimi Leo'nun da dahil olduğu 'sıradan? yaşamları, aralarına Callie adlı güzel bir garsonun katılmasıyla renklenir. Cal- 


7TEMMUZ 


DÜNYA SİNEMASI 


lie'nin güzelliği karşısında büyülenen 


BARAKA 


Yönetmen: Ron Fricke 


Yönetmen Ron Fricke, kendi filmini “rehberli meditasyon” olarak nitelendirmiş. Gerçekten de adını Sufi anlayışındaki bir kavramdan alan Baraka, 
70 mm'lik görüntüleriyle benzeri bulunmayan bir sinema deneyimi sunu- 


14 TEMMUZ 


yor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ha- 


Yönetmen: Nicholas Hyiner 


Son yılların en başarılı tarihi filmleri 


King George, kara mizahın tüm unsurlarını bünyesinde toplamış etkileyici bir yapım. Politikanın deliliği ve deliliğin o politikası arasında hoş bağlantılar kuran film 18. yüzyıl İngil- 


21TEMMUZ 


MUGGERS 


Yönetmen: Dean Murphy 


Yapım Yılı: 2000 Süresi: 92 Dakika 

Başarılı bir kara komedi olan Muggers, aynı evi paylaşan ve aynı zorluklara birlikte göğüs germeye çalışan iki tıp öğrencisinin maceralarını anlatıyor. Brad ve Gregor parasızlık yüzünden karınlarını bile zor doyurmakta- 


28 TEMMUZ 


dır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi iki 


6 


Yapım Yılı: 1993 Süresi; 96 Dakika Tekrarı 


arasında adı geçen The Madness Of 


Oyuncular: Matt Day, Jason Barry, Petra Yared. 


Oyuncular: Pruitt Taylor Vince, Shelley Winters, Liv Tyler, Debbie Harry. 


Victor, utangaçlığı yüzünden bir adım atamadığı için düş kurmaya başlar. 
Callie ve Victor arasında “hastalıklı” bir ilişki başlayacaktır. James Mangold'un yönettiği filmde Shelley Winters, Pruitt Taylor Vince ve Liv Tyler başrollerde. 


23 Temmuz, 24:00 


yatın, uygarlığın ve inanışların izlerini arayan Baraka, hiç diyalog kullanılmadan görsel anlatımın nerelere ulaşabileceğinin yetkin bir örneği. 
Godfrey Reggio'nun belgeseli Koyaanisgatsi'nin izlerini takip eden film, birçok festivalde övgü toplamıştı. 


THE MADNESS OF KING GEORGE 


Oyuncular: Nigel Hawthorne, Helen Mirren, lan Holm, Rupert Everett. 


teresinde tahta çıkan 3. George'un yavaş yavaş delirmesini anlatıyor. 
Birçok delilik belirtisi gösteren George birçoklarına göre Amerika'daki kolonilerin elden çıkmasının da baş s0- rumlusudur. Bu da onu olası bir darbenin hedefi haline getirecektir. 


delikanlı azılı bir gangstere boğazlarına kadar borçlanmıştır. Bu sırada ünlü bir cerrah gençlerin imdadına yetişir. Adamın çaşitli organlara ihtiyacı vardır ve bu iş için iyi para ödemeye de hazırdır. İş sadece sahipsiz bir organ bulmaya kalmıştır. 


LIV TYLE 


Aerosmith üyesi Steven Tyler ve eski model Bebe Buell'in kızı olan Liv Tyler, uzun yıllar baba olarak rock starı Todd Rundgren'i tanıdı. Steven Tyler'ın kızı Mia'nın kendisine 'ikizi kadar benzeme- si" küçük Liv'i kuşkulandırdı ve annesini sorguya çekmesinin ardından gerçek babasının Steven Tyler olduğunu öğrenip, onun soyadını aldı. 

14 yaşına geldiğinde annesiyle birlikte 
Portland'dan New York'a taşındılar. Liv Tyler bir süre sonra burada model olarak çalışmaya başladı. Model olarak bir yıl çalışmasının ardından gözünü oyunculuga dikti ve kariyerine, babasının yönetti-Bi Crazy adlı müzikalde Alicia Silversto- ne'la birlikte sahneye çıkarak başladı. 
1994'te Silent Love'da rol kapmayı başardı. Bu filmin yönetmeni James Mangold ile 1995'te de (bu ay CNBC-e'de izleyeceğimiz) Heavy için kamera karşısına geçti. 

Stealing Beauty (1996) ve Inventing the Abbotts (1997) adlı filmlerin ardından Bruce Willis'in hareketli filmi ÂF mageddon'da Ben Affleck'in sevgilisi rolünü oynadı. Beyazperdedeki en büyük başarısı ise The Lord of the Rings'in ki rosunda yer almasıydı. 


R 


ÇOCUKLUĞU 
BOYUNCA 
'YANLIŞ BİR 
ADAMA' BABA 
DİYEN LIV, TYLER 
SOYADINI 12 
YAŞINDA 
KULANMAYA 
BAŞLADI. 

YENİ VE GERÇEK 
SOYADINI ÖNCE 
GÜZELLİĞİ 
ŞİMDİYSE 
OYUNCULUĞUYLA 
HERKESE 
ÖĞRETMEYE 
KARARLI 


NIGEL HAWTHORNE 


Ingiltere, Coventry'de 5 Nisan 1929'da doğdu. Uç yaşındayken ailesi Güney Afrika'da Cape Town'a taşındı. 1950'de The 


Shop at Siy Corner adlı oyunla ilk sahne deneyimini yaşadıktan sonra 1951'de İngiltere'ye döndü. 1980'lerde BBC komedisi 


Emret Başbakanım'daki rolüyle uluslararası şöhreti yakaladı. 
1992'de ise bu ay CNBC-e'de izleyeceğimiz The Madness of 

George Ili'teki rolüyle Olivier Ödülü k ındı. Oyunculuk kari 

ri boyunca sergilediği performans sonrasında Sir ünvanıyla 

ödüllendirilen Hawthorne, 18 ay kanserle mücadele ettikten 

sonra 26 Aralık 2001'de geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını kaybetti. 


ÇA 


KOMEDİ FİLMLERİ 


1TEMMUZ 


8 TEMMUZ 


15 TEMMUZ 


22 TEMMUZ 


a 
> a z ii 
& 


8 


ll her salı 21:00 


7 MURDER BY DEATH 


Yönetmen: Robert Moore 


Neil Simon'ın kaleminden filme aktarılan Murder By Death, muhteşem oyuncu kadrosunun da başarısıyla kahkaha dolu dakikalar vaat eden özel bir film. Gizemli bir davet sonucu aynı evde bir araya 


WALTZ OF THE TOREODORS 


Yönetmen: John Guillermin 


Waltz Of The Toreadors, aklı genç kadınlarda olan emekli bir generalin durumunu anlatıyor. Geçmişinde bir hayli çapkın olan general, metresini oğluna kaptırınca iyice bunalıma girer. Peter 


Yönetmen: Clkive Donner 


1930'lu yıllarda çevrilen bir seri filmin kahramanı olan Charlie Chan, beyazperdenin en ünlü detektiflerinden biri aslında. San Fransisco'da yaşayan Charlie 


———— Chan beceriksiz torunu Lee Chan Jr.'ın 


THE COMEDY OF TERRORS 


Yönetmen: Jacaues Tourneur 


İflastan kurtulmak için yaşlı ve zengin kişileri uykularında öldürerek gelirini artırmayı planlayan cenazeci Waldo Trumbullun öyküsünü anlatan The Comedy Of Terrors, kara filmlerin ustası Jacgues 


Yönetmen: Stanley Kramer 


Yapım Yılı: 1967 Süresi: 103 Dakika 

Kızları Joey'i her türlü önyargıdan ve kısıtlamadan uzak yetiştiren liberal çift Matt ve Christina Drayton hiç beklemedikleri bir şok yaşarlar. Kızlarının evlenmek istediği adam Afrika kökenli birisidir 


Oyuncular: Peter Falk, Peter Sellers, Truman Capote, David Niven, Alec Guinness. 
Yapım Yılı: 1986 Süresi: 90 Dakika Tekrarı: 10 Temmuz, 24:00 


gelen dünyanın en ünlü detektiflerini heyecan dolu bir gece beklemektedir. Tuhaf bir akşam yemeği gibi başlayan gece beklenmedik bir cinayetin gerçekleşmesiyle esrarengiz bir havaya bürünür. 


Oyuncular: Peter Sellers, Dany Robin, Margaret Leighton. 


Sellers'ın hem yaşlı generali hem de geri- ye dönüşlerde gençliğini canlandırdığı film evlilik, cinsel arzular, olgunluk dönemi gibi temaları güçlü bir şekilde hicveden başarılı bir komedi. 


CHARLIE CHAN AND THE CURSE OF THE DRAGON 


Oyuncular: Peter Ustinov, Lee Grant, Angie Dickinson, Michelle Pfeiffer. 
Yapım Yılı: 1981 Süresi: 91 Dakika Tekrarı: 24 Temmuz, 24:00 


da yardımıyla bir cinayet vakasını çözmeye çalışıyor. İlerlemiş yaşına rağmen Hollywood'un en güzel yıldızlarından biri olan Michelle Pfeiffer'ın gençliğini izlemek isteyenler için de iyi bir fırsat. 


Oyuncular: Vincent Price, Peter Lore, Boris Karloff, Basil Rathbone. 
Yapım Yılı: 1964 Süresi: 79 Dakika Tekrarı: 31 Temmuz, 24:00 


Tourneur imzasını taşıyor. 

Öykü, Trumbull'un son kurbanı John F. 
Black'in “ölü kalmamakta” ısrar etmesiy- le iyiden iyiye karanlık bir gidişat kazanan film güçlü bir kara mizah örneği. 


GUESS WHO'S COMING TO DINNER 


Oyuncular: Sidney Poitiet, Spencer Tracy, Katherine Hepburn. 


ve ailesi her şeye rağmen huzursuz olur. 
Irk ayrımı üzerine çekilmiş en güçlü filmlerden biri. Spencer Tracy'nin, filmin çevriminden sadece birkaç hafta sonra öldügünü de notlarımız arasına ekleyelim. 


ONU MÜFETTİŞ CLOUSEAU OLARAK TANIDIK. 
PEMBE PANTER SERİLERİ, SİNEMA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KOMEDİ FİLMLERİ; SELLERS DA EN ÜNLÜ KOMEDYENLERİ ARASINA GİRDİ 


Dünyanın en sakar detektifi bundan yaklaşık kırk yıl önce doğdu. Müfettiş Clouseau, ilk kez 1963 yılında Pembe Panter filmiyle dünya seyircilerinin huzuruna çıktı. Clouseau, ona hayat veren kişinin Peter Sellers olması sayesinde, sinemanın en s€- vilen tiplerinden biri haline geldi. 

Blake Edwards ve Peter Sellers ara | Ğ, sında öyle bir bağ kuruldu ki ünlü oyuncu Peter Sellers yaşamını kaybetmiş olsa da yönetmeni onu bırakmadı. 
Birkaç ay önce CNBC-e'de de izlediğimiz The Trail of the Pink Panther ve The Curse of the Pink Panther adlı filmler bunun kanıtları. Aktörün ölümünden iki yıl sonra çekilen Trail of the Pink Panther'da, efsanevi elmas yine çalınmıştır, Clouseau'ya da yeniden onu bulma görevi verilmiştir. Elmasın izinde bir baş- 


PETER UST! 


Oyunculuğa 17 yaşında başladı. İlk senaryosu The True Glory'yi 24 yaşında sattı ve ilk filmi School for Secrets'ı 25 yaşında yönetti. 
Kibirli, bencil, huysuz karakterler yaratmak 
konusunda büyük bir ustalık gösterdi. 1951 
yapımı Ouo Vadis'teki Nero rolüyle Oscar'a aday gösterildi ve 1960'ta Spartacus, 1964'te ise Topkapı adlı filmlerdeki rolleriyle Oscar heykelciğine ulaştı. 

Agatha Christie'nin hikayeleri Death on the Nile (1978), Evil Under the Sun (1982) ve Appointment With Death (1988) adlı filmlerde detektif Hercule Poirot, 1981 yapımı Charlie Chan And The Curse Of The Dragon Oueen'de ise bir başka detektif Charlie Chan olarak çıktı izleyenlerin karşısına. 


, Ka ülkeye gider, bir uçağa biner, uçak kaybolur. TV muhabiri Marie Jouvet, araların- 
, da Clouseau'nun sabık eşi Lady Litton'ın da bulunduğu kişilerle konuşur ve müfettişin izini sürer. Bu konuşmaların her biri usta oyuncunun anılması için fırsatlar verir yönetmenine. 
Edwards, Curse of the Pink Pant her'da da (1983) eski 'Panter' filmlerinin ” Sellers bölümlerinden yararlandı. Bu se-Kal fer Clouesau'yu, Clifton Sleigh adlı biri arıyordu. Müfettiş'in eski patronu, 'na- 
# sıl olsa bulamaz' diye bu görevi Sleigh'e vermişti. Yeni kahramanımız kayıp i müfettişi tanıyanlarla söyleşirken, eski ; filmlerden parçaları kullanma şansı do-Buyordu. 
Böylece ünlü oyuncu ölümünün ardından bile oyunculuğuyla varlığını sürdürmeyi başardı. 
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her çarşamba 21:00 


Yönetmen: John Huston 


Yapım Yılı: 1956 Süresi: 110 Dakika 

Herman Melville'in klasik öyküsünde Kaptan Ahab'ın bir takıntı haline dönüşmüş av macerası anlatılıyor. Kaptan Ahab, uğruna bir bacağını kaybettiği Moby Dick adlı balinanın peşine takılıp 


Yönetmen: Bob Fosse 


Yapım Yılı: 1979 o Süresi: 117 Dakika 

Cabaret filmiyle büyük bir başarıya imza atan yönetmen ve koreograf Bob Fosse, 
1979 tarihli filmi All That Jazz'de hayatanın son demlerini yaşayan ünlü bir Broadway koreografının kendiyle olan he- 


» BU 
Yönetmen: Martin Scorsese 


Yapım Yılı: 1980 Süresi: 123 Dakika 

1980'li yılların en iyi filmlerinden biri olduğu konusunda hemen herkesin hemfikir olduğu Raging Bull, ünlü Amerikalı yönetmen Martin Scorsese'nin imzasını taşıyor. Boksör Jake La Motta'nın haya- 


Yönetmen: Robert Wise 


Oyuncular: Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn, James Robertson Justice. 


sadece kendi yaşamını değil, adamlarının yaşamlarını da tehlikeye atar. John Huston'ın yönettiği klasikte, geçen ay yaşamını kaybeden Gregory Peck başrolde güçlü bir performans sergiliyor. 


Oyuncular: Roy Scheider, Jessica Lange, Ann Reinking, Leland Palmer. 


saplaşmalarını anlatıyor. Ölüm meleğiyle içten bir sohbete girişen Joe Gideon'ın hikayesi Fellini'nin 872 adlı filmindekine benzer bir öykülemeyle ilerliyor. 70'li yılların unutulmaz yapımlarından biri. 


Oyuncular: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent. 


tını anlatan Raging Bull, başta Robert De Niro'nun Oscar'lık oyunu olmak üzere tüm oyuncu kadrosunun yetkin performansları, olağanüstü senaryosu ve benzersiz rejisiyle gerçek bir klasik. 


|) Oyuncular: Nathalie Wood, Richard Beymer, Russ Tambiyn, Rita Moreno. 


Yapım Yılı: 1961 Süresi: 145 Dakika 

West Side Story aslında Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo & Julietin ABD'ye ve çağımıza uyarlanmış hali. Amerikalı gençlerin çetesi Jetler ve Porto Riko göçmeni gençlerin çetesi Köpekbalıkları ara- 


Yönetmen: John Sturges 


Yapım Yılı: 1963 Süresi: 165 Dakika 

Hollywood'un en ünlü aksiyon klasikleri arasında yer alan The Great Escape, baştan sona adrenalin pompalayan sürükleyici bir film. Bir Nazi toplama kampında bir araya gelen Amerikalı, İngiliz ve Po- 


sında yaşanan sokak kavgaları ve bu iki düşman çetenin iki üyesi arasında filizlenen aşk anlatılıyor. Maria ile Tony'nin öyküsü ve Leonard Bernstein'in unutulmaz müzikleri kaçırılacak gibi değil. 


Oyuncular: Steve McGueen, James Garner, Charles Bronson, Richard Attenborough, James Coburn. 


lonyalı savaş esirleri kaçmak için plan yapmaya başlar. Her biri farklı bir alan- da uzmanlaşmış bu askerler Amerikalı karizmatik ve asi subay “Cooler King' Hilts'in liderliğinde işe koyulurlar. 


ROBERT DE NIRO 


NEW YORK'TA BİR İTALYAN MAHALLESİNDE BÜYÜYEN ROBERT DE NIRO, 'YETENEK SEÇİMLERDEDİR' DİYOR; SEÇİMLERİ DE YETENEĞİ DE ORTADA 


Kendi deyimiyle “yetenek, seçimlerdedir'. Robert De Niro, hayatı boyunca hep doğru seçimi yapmaya çalışanlardan. 

17 Ağustos 1943 New York doğumlu. Doğup büyüdüğü semtte 
ağırlıklı olan İtalyan komşuları bu içe kapanık çocuğu *Bobby Milk' diye çağırırlardı. Zamanının çoğunu kitaplar arasında geçiriyordu. Broadway'de sahnelenen oyunlar- la büyüyen De Niro, ilk kulis havasını “Oz Büyücüsü' rolüyle kokladı. On altı yaşına girince Çehov'un Ayı adlı oyununda rol aldı. Birçok başarılı oyuncu gibi (örneğin Marlon Brando) tiyatro öğretmeni Stella Adler'den ders aldı. 

Kamerayla 1968 yılında çekilen Greetings adlı filmiyle tanıştı; ancak ilk filmi 1963'te tamamlanan, 1969'da gösterime giren The Wedding Party, ilk yönetmeni ise Brian De Palma sayılabilir. 

Sonrası mı? Sonrası Robert De Niro. 

Fazla söze gerek var mı? 


NATHALIE WOOD 


Rus göçmeni bir ailenin kızı olan Natalia Zakharenko (Natalie Wood), ilk rolünü henüz 4 yaşındayken Happy Land (1943) adlı filmde kaptı. 17 yaşına kadar ufak rollerle oyunculuğunu sürdüren güzel oyuncu, Judy rolüyle Hollywood'un dikkatini çektiği Rebel Without a Cause (1955) adlı efsanevi filmiyle patladı ve Oscar'a aday gösterildi. 

James Dean, Elvis, Raymond Burr ve Dennis Hopper gibi beyazperdenin önemli isimleriyle aşk yaşayan Natalie Wood, 1957'de Robert Wagner'la evlendi. 1960'lar- da kariyerinde ikinci patlamayı gerçekleştirdi ve iki kez daha Oscar'a aday gösterildi. 1969'da yapımcı Richard Gregson'la evlendi. Kızlarıyla tatilde oldukları sırada, yatlarından düşen Natalie, boğularak yaşamını kaybetti. 
Üzerine çeşitli spekülasyonlar yapılan bu trajik ölüm, her şeye karşın bir 'kaza' olarak geçti kayıtlara. 
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GMRER, her perşembe 21:00 


Yönetmen: Alan Parker 


Oyuncular: Matthew Modine, Nicholas Cage, John Harkins, Sandy Baron. 


Yapım Yılı: 1984 — Süresi; 114 Dakika Tekrarı: 13 Temmuz, 01:00 


Birdy, Vietnam Savaşı sonrası ruhsal bir sarsıntı geçiren genç bir adamın öyküsünü anlatıyor. Kuşlara karşı tuhaf bir saplantısı olan Birdy, savaştan döndükten sonra kendisinin bir kuş olduğuna inan- 


maya başlamıştır. Bütün gün konuşma- dan, çıplak bir şekilde oturan Birdy'yi hayata döndürmek için onu ziyarete gelen ve yine bir Vietnam gazisi olan arkadaşı Al ne yapacağını bilemez haldedir. 


FOUR WEDDİNGS AND A FUNERAL 


Yönetmen: Mike Newell 


Oyuncular: Hugh Grant, Andie MacDoweli, Kristin Scott Thomas. 


Yapım Yılı: 1994 o Süresi: 111 Dakika Tekrarı: 20 Temmuz, 01:00 


90'lı yılların en başarılı romantik komedilerinden biri. Sürekli olarak gittikleri düğünlerde karşılaşan Amerikalı güzel bir genç kadın ile çekici bir İngiliz arasın- 


10 TEMMUZ 


daki romantik öyküyü anlatan filmde 


Yönetmen: Barry Sonnenfeld 


Miamili gangster Chili Palmer, büyük mafya aileleri için tahsilat yapan bir tetikçidir. Bir kumar alacağı için film yapımcısı Harry Zimm'in peşine düşen Pal- 


17 TEMMUZ 


mer'in yolu Hollywood'a kadar uzanır. 


TO DIE FOR 


Yönetmen: Gus Van Sant 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 101 Dakika 

Hırslı bir televizyon haber sunucusunun yükselmek için başvurduğu türlü entrikaları anlatan filmin başrolünde Nicole Kidman yer alıyor. Yaşadığı küçük kasabada kariyeri için yeterli potansiyel gör- 


24 TEMMUZ 


THE FOURTH PROTOCOL 


ohın MacKenzie 


: 1987 Süresi: 117 Dakika 
The Fourth Protocol, temposu hiç düşmeyen sürükleyici bir casusluk filmi. 
Nükleer savaş tehditinin tüm dünyayı sardığı günlerde ABD, Rusya ve İngiltere arasında imzalanan gizli bir protokol 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Hugh Grant ilk büyük çıkışını gerçekleştirmişti. Yönetmenliğini Dance With A Stranger filminden tanıdığımız Mike Newelin üstlendiği film, türünün en iyi örneklerinden biri. 


Oyuncular: John Travolta, Rene Russo, Gene Hackman, Danny De Vito. 


Burada Harry'den ve onun güzel karısın- dan hoşlanan Palmer, film işine girmeye karar verir ve çekilecek film için aktör Martin Weir'i ikna etmeyi kendine iş edinir. Get Shorty keyifli bir komedi. 


Oyuncular: Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaguin Phoenix, Casey Affleck. 


meyen genç ve güzel Suzanne, lokanta işleten kocasının, önündeki en büyük engel olduğuna inanmıştır. Matt Dillon ve Joaguin Phoenix'in Kidman'a eşlik ettiği filmin yönetmeni Gus Van Sant. 


Oyuncular: Michael Caine, Pierce Brosnan, Joanna Cassidy, Ned Beatiy. 


uyarınca bu ülkeler birbirlerine karşı silah kaçakçılığını kesmeye karar verirler. 
Yine de NATO'yu parçalamak isteyen bir grup casus yer altı faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 


HUGH GRANT 


ŞÖHRET OLANA KADAR 'FAÇALI' 
DOLAŞAN 'SORUNLU' GENÇ 


Hugh Grant, 9 Eylül 1960'ta Londra'da doğdu. 
Film kariyerindeki dönüm noktası Four Weddings and A Funeral oldu. Hugh Grant'in oyunculuğunu bir başka sefere bırakıp özellikle kadınlar tarafından sevilen oyuncu hakkında az bilinen bir gerçeği dile getirelim: 

Cinema adlı film dergisine yaptığı açıklamaya göre Hugh Grant, gençliğinde daha erkeksi görünmek için yüzünü jiletle kesen 'sorunlu" bir teenage'miş. "Gençliğimde kız gibi görünürdüm, öğrenci değişimi çerçevesinde gittiğim Paris'te her yerde bana 'Mademoiselle” (bayan) diye hitap ederlerdi" diyen Grant, birgün yere düşmüş ve kızlar ilk kez ona ilgi göstermiş. Ondan sonra da şöhret olana kadar yüzünden yarayı hiç eksik etmemiş. 


Oscar ödüllü güzellik abidesi 


Nicole Kidman son yıllarda, başta Tom Cruise olmak üzere ilişkileriyle ve magazin haberleriyle anılmış olsa da o aslında eğitimini tamamlamış, önemli işler yapmış ve şöhreti hak etmiş bir oyuncu. Henüz üç yaşındayken ba- le eğitimi alan Kidman, sekiz yaşında mim derslerine başladı ve 10 yaşı, izde e erek. 
mi ile ilk kez lanan Bush 
Bandits'te ba 

1989'da çekilen Dead s da dikkatleri üzerine çeken Nicole Kidman' ği etkilenen: ler arasında Tom Cruise da vardı. 1990'da Days Of Tu der adlı film, ileride evliliğe (ve sonra ayrılığa) uzani ilişkilerinin ilk adımı oldu. Evlilikleri kadar, sir da konuşuldu. Eyes Wide Shut, Nicole Kidman'ın | başarılı değil ama en çok konuşulan filmi oldu. Oysa Nicole Kidman önemli işlere de imza atmış bir ö isim. Oscar'a aday gösterildiği Moulin Rouge! 
(2001), The Others (2001) ve son olarak En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandığı The Hours (2002) oyunculuğunu kanıtlayan en büyük deliller. 
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NASR hercuma 21:00 


Yönetmen: Dick Richards 


Oyuncular: Robert Mitchum, Charlotte Ramplina, John Ireland, Sylvia Miles. 


Yapım Yılı: 1975 Süresl: 91 Dakika 

Polisiye noir'ın bir numaralı yazarı olarak bilinen Raymond Chandler'ın romanından beyazperdeye uyarlanan film, özel detektif Philip Marlowe'un gangster Moose Malloy'un ortadan kaybolan sevgilisini bulmak için yaptığı araştırmayı konu ediniyor. Kar- 


Yönetmen: Robert Fuest 


maşık bir olay örgüsü, mizah, h can, aşk ve hüzün; bir Marlowe mac 


rasından bekleyebileceğiniz her şey Farewell M rolde son derece yetkin bir kompozis- 


Lovely'de mevcut. Baş- 


yon çizen Robert Mitchum, filmin en önde gelen kozlarından biri. 


Oyuncular: Vincent Price, Joseph Cotten, Virginia North 


Yapım Yılı: 1971 Süresi: 90 Dakika Ünlü oyuncu Vincent Price, Robert Fuestin yönettiği 1971 tarihli The Abominable Dr. Phibes ile yüzüncü kez kamera karşısına geçiyor. 

Price'ın son derece güçlü bir performans sergilediği film, korkunç bir kazada öldüğü sanılan ama aslında hâlâ 


Yönetmen: Roger Corman 


Oyuncular: Vincent Price, Mark Damon, Myrna 


Yapım Yılı: 1960 Süresi: 76 Dakika Esrarengiz öyküleriyle büyük bir ün yapan yazar Edgar Allan Poe'nun ayni adlı eserinden uyarlanan Howse Of Usher, bağımsız sinemanın babaların- dan biri olarak tanınan Roger Corman'ın imzasını taşıyor. Özellikle 1960'lı yıllarda gerçekleştirdiği küçük 


Yönetmen: Gary Sherman 


yaşayan Dr. Phibes'ın öyküsünü anlaiyor. Ciddi bir şekilde deforme olan yüzünü plastik bir maskenin arkasına saklayan Dr. Phibes, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu doktorlar- dan intikam almak için dehşet yüklü planlar hazırlamıştır. 


Fahey, Harry Ellerbe. 


bütçeli filmlerle büyük bir hayran kitlesi kazanan Corman'ın uyarlaması, korku sinemasının zirvelerinden biri olarak görülüyor. Filmde nişanlısını görmek için Usherlar'ın malikanesine gelen Philip, son derece tuhaf olaylara tanık olacaktır. 


Oyuncular: Season Hubley, Wings Hauser, Gary Swanson. 


Yapım Yılı: 1982 Süresi: 83 Dakika 

Sokağın diliyle konuşan sürükleyici bir macera var filmi var ekranlarınız- da: Vice Sgmad. Sokakları dehşete bogan sapık bir katili yakalamak için kolları sıvayan polis detektifi Walsh, gündüzleri çocuğuna bakan geceleri ise para kazanmak için sokakları ar- 


şınlayan güzel fahişe Princess'i bir yem olarak kullanmaya karar verir. 
Ona karşı koyamayan Princess artık her adımını dikkatle atmak zorundadır. Heyecan ve gerilimin bir an bile eksilmediği Vice Sgwad, türün meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat, 


Robert Mitehum tam bir “serseri” olarak başladığı hayatında tutuklanmak dahil birçok deneyimi yaşadı. Çeşitli işlerde çalıştı. Birgün, içindeki oyunculuk yeteneğini keşfetti ve bir amatör tiyatroya katıldı. Bir süre sonra filmlerde ufak roller kapmaya başladı. 

1945'te The Story of G.I. Joe adlı filmdeki rolüyle En Iyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Şansı açılan Mitchum, 1940'ların western ve romantik dramalarında aranan bir ikona dönüştü. 

1997'de akciğer kanserini yenemeyerek yaşamını kaybettiğinde arkasında asla unutulmayacak bir isim bırakmıştı. 


VINCENT PRICE 


KORKU FİLMLERİNİN VAZGEÇİLMEZ İSİMLERİNDEN VINCENT PRİCE HAYRANLARI İÇİN, ÜNLÜ OYUNCUNUN YÜZÜNCÜ FİLMİ CNBC-e'DE 


Vincent Leonard Price, 27 Mayıs 1911'de St. Louis, Missouri'de doğdu. İlk filmi Service De Luxe olsa da 1939 tarihli The Private Lives of Elizabeth and Essex adlı filmdeki Sir Walter Raleigh rolüyle dikkatleri çekti. 
1943'te en önemli filmlerinden The Song of Bernadette için kamera karşısındaydı. Vincent Price'in Shelby Carpenter'ı canlandırdıgı Laura, ünlü oyuncunun belki de en iyi iş oldu. Aynı yıl Keys of the Kingdom ve ardından Leave Her to Heaven vizyona girdi. 
1960"lardan itibaren korku filmleriyle ön plana çıktı. Roger Corman yönetmenliğinde birçok önemli filmin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, House of Usher, The Raven, The Masgue of the Red Death, The Congueror Worm adlı filmlerde rol aldı. 60'ların ortasın- da çekilen birkaç gençlik filmini 70'lerde 
100. filmi The Abominable Dr. Phibes ve Dr. 
Phibes Rises Again izledi. Son olarak 1990'da Edward Scissorhands adlı filmde rol alan Price, 1993'te yaşama veda etti. 


her cumartesi 10:00 


THIS TIME FOR KEEPS 


Yönetmen: Richard Thorpe 


Yapım Yılı: 1947 Süresi: 104 Dakika 

Müzikallerin altın çağı sayılan savaş sonrası dönemden bir Esther Williams filmi daha, Yaralı asker Dick Herald göz bandajları açıldığında karşısında gördüğü ilk kadına aşık olur. Bu güzeller güzeli kadın da su perisi Esther Williams'tır elbette. Dönemin gişe yö-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THE MATING GAME 


Yönetmen: George Marshall 


Yapım Yılı: 1959 Süresi: 96 Dakika Günden güne serpilen ve güzelleşen kızlarına söz geçirmekte zorlanan yaşlı çiftçi Larkin yaklaşan baharla birlikte çok önemli bir şeyi yapmayı ih- 
4 mal ettiğini hatırlar. Vergiler! Hiç ver- 
#“ş gi ödemeyen Larkin'in çiftliğine vergi dairesinden genç bir müfettiş gelir ve 


12 TEMMUZ 


Yönetmen: Vincente Mineli 


Yapım Yılı: 1954 Süresi: 95 Dakika 

Televizyondan sonra beyazperdeye transfer olan Lucille Ball ve Desi Arnaz ikilisi MGM adına iki filmlik bir kontrat yapmıştı. İşte The Long, Long Trailer onların MGM için yaptıkları ilk film. Tatilleri için bir karavan almaya karar veren Nicholas ve Tracy 


19 TEMMUZ 


Yönetmen: Preston Sturges 


Yapım Yılı: 1949 Süresi: 85 Dakika 

Güzel yıldız Betty Grable'ın vahşi batıda bir salonda dans eden Freddie adlı çetin ceviz bir kadını canlandırdığı film, western türüyle müzikali birleştiren hayli keyifli bir çalışma. Freddie'nin silahlarla olan yakınlığı başını belaya sokar ve kaza eseri bir yargıcı 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Oyuncular: Desi Arnaz, Lucille Ball, Richard Alexander. 


THE BEATIFUL BLONDE FROM BASHFUL BEND 


Oyuncular: Betty Grable, Cesar Romero, Rudy Vallee. 


Oyuncular: Esther Willams, Lauritz Melchiot, Jimmy Durante, Johnnie Johnston. 


nünden en kârlı yıldızlarından olan Williams bu romantik komedide yine birbirinden güzel su dansları eşliğinde aşka susayan kalplere sesleniyor. 
Cole Porter'in besteleri, Xavier Cugat'ın müzikleri eşliğinde kaçırılmayacak bir müzik ve dans şöleni! 


Oyuncular: Debbie Reynolds, Tony Randall, Paul Douglas. 


kapsamlı bir araştırmaya başlar. Genç adam bir yandan baba Larkin'in mal varlığını hesaplamaya koyulacak, öte yandan güzel kızı Mariette'in imalı yaklaşımlarıyla baş etmeye çalışacaktır. Renkli ve eğlenceli bir Debbie Reynolds müzikali. 


Collini saflıkları yüzünden devasa bir araç satın alır. Bu karavan, onlara gereken karavanın neredeyse beş katıdır ve daracık dağ yollarında iki tecrübesiz tatilciye hayli zor ve komik anlar yaşatacaktır. Son derece eğlenceli sahnelerle keyifli bir müzikal komedi. 


vurunca kanun kaçağı durumuna düşer. Küçük bir kasabaya kaçan Freddie, burada beklenen bir öğretmenle karıştırılınca hiç tereddüt etmeden bu fırsatın üzerine atlar ve seve seve öğretmen rolünü üstlenir; ama tabii ki bu yalan sonsuza kadar gitmeyecektir. 


SNREE her cumartesi 22:00 


CLAUDINE'S RETURN 


Yönetmen: Antonio Tibaldi 
Oyunculı 


1998 yılında Los Angeles Bağımsız 
Film Festivali'nde bir hayli ses getiren Clandine's Return, uzak bir adada yaşanan tutku dolu bir aşkı anlatıyor. 
Günün birinde Dolphin Adası'na çıkıp geliveren genç ve esrarengiz Stefano bir motelde çalışmaya başlar. Aynı 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«© DUTY DATING 


i Yönetmen: Cherry Norris 


| Oyuncular: Lee Everett, J. Anthony McCarthy. 
Yapım Yılı: 2002 Süresi: 90 Dakika Tekrarı 


Duty Dating, aşk hayatını bir düzene sokmak için alışılmadık bir yönteme başvuran genç bir kadının başından geçenleri anlatıyor. İlişkilerinde bir türlü aradığını bulamayan ve hatanın kendisinden kaynaklandığı düşünen 


12 TEMMUZ 


kahramanımız, kendi kendine bir 


- PURSUİT OF HAPPINESS 


: John Putch 


Kariyerinde önemli bir dönüm noktasına gelen reklamcı Alan, tam da yeni bir kente taşınmak üzereyken sevgilisi tarafından terk edilir. Teselli için arkadaşlarına ve ailesine sığınan Alan, en büyük desteği eski arkadaşı Marissa'dan görecektir. 


Yönetmen: John G. Avildsen 


Gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkılan 8 Seconds'da boğa rodeosunun unutulmaz ismi Lane Frost'un ilginç hayatı anlatılıyor. 

Kadınların aşık olduğu, erkeklerin ise gıptayla baktığı Lane Frost, her yarışmada rekorlar kıran, korkusuz ve son 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hristina Applegate, Stefano Dionisi, Matt Clark. 
Yapım Yılı: 1998 Süresi: 87 Dakika Tekrarı: 7 Temmuz, 24:00 


motelde geceleri dans eden Claudine Van Doozen ile ateşli bir ilişkiye giren Stefano'nun geçmişinde bazı sırlar vardır. Sürpriz gelişmelerle ilerleyen film, senaryoda da imzası bulunan Heidi Hall'un The Magnificent Resewe adlı kısa öyküsünden uyarlanmış. 


14 Temmuz, 24:00 
ödev verir. Buna göre birbirinden çok farklı üç erkekle çıkacak ve her biriyle ciddi bir beraberliğin tohumlarını atmaya çalışacaktır. Komediyle romantizmin keyifli bir buluşması olan Duty Dating, romantik komedilerden hoşlananlar için. 


rank Whaley, Annabeth Gish, Amy Jo Johnson, Adam Baldwin. 
001 Süresi: 90 Dakika Tekrarı: 


21 Temmuz, 24:00 

Marissa'nın da kocasıyla sorunları vardır ve iki kafadar her fırsatta bir araya gelip dertleşmektedir. Aşk hayatının bitmek bilmeyen hüsranlarıyla körleşen Alan'ın, aradığı kadının burnunun dibinde olabileceği gerçeğini anlaması hiç de kolay olmayacaktır. 


Oyuncular: Luke Perry, Stephen Baldwin, James Rebhorn. 


derece yetenekli bir rodeocuydu. En büyük amacı da ondan önce hiçbir kovboyun 8 saniye dayanamadığı Red Rock adlı boğaya binerek bu rekoru kırmaktı. Luke Perry ve Stephen Baldwin'in başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni ise John G. Avildsen. 
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her cumartesi 01:00 


Yönetmen: Nicholas Roeg 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 112 Dakika İngiliz yönetmen Nicholas Roeg'un Castaway adlı filmi bir dergide çıkan ilginç bir ilanla başlıyor. 


Tropik bir adada bir yıllığına kendisine eş aradığını ilan eden Gerald ve onun ilanına 


yanıt veren genç 


Lucy'nin Tuin Adası'ndaki maceraları 


5 


al Kathleen Turner, Anthony Perkins, Yapım Yılı: 1984 Süresi: 93 Dakika 


Joanna Crane adlı bir mimar, diğer yandan China Blue adlı fahişe olarak “ikili? bir yaşam sürdürmektedir. 

Müşterilerinden biri ona aşık olur ve kim olduğunu ortaya çıkartmak üzere çalışmaya başlar. Joanna, baştan beri müşterisine kötü davranıyor olsa da 


Yönetmen: Richard Wilson 


Yapım Yılı: 1957 Süresi: 81 Dakika Castro'nun ülkeyi devralmasından önce Küba'da çevrilen son Amerikan filmlerinden biri olan The Big Boodle, Havana'daki bir kumarhanede krupi- ye çalışan Ned Sherwood'un başına gelenleri anlatıyor. Yüklü miktar sah- te parayla yakalanan Ned her ne ka- 


Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: 
Yapım Yılı: 1977. Süresi: 135 Dakika 


İngiliz oyun yazarı Peter Shaffer'in ayni adlı (Egums-Küheylan) tiyatro oyunundan uyarlanan film, genç bir hastasının yaşadığı problemleri çözmekte zorlanan bir psikiyatrın başından geçenleri anlatıyor. Atlara karşı tuhaf bir bağlılığı olan Alan ve onun bu ta- 


Oyuncular: Olive Reed, Amanda Donohoe, Geogina Hale, Frances Barber. 


Roeg'un kendine has sinema diliyle birleşince ortaya mutlaka izlenmesi gereken özel bir film çıkıyor. The Gladiator filminin çekimleri sırasında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu Oliver Reed'in üstün performansına dikkat edin bu arada. 


Bruce Davison, Gordon Hunt. 


adam ona açıkça kur yapmaktadır. 
Bu arada bir sokak vaizi de China Blue'nun ruhunu kurtarma hedefine kilitlenmiş ve onun peşine düşmüştür. 
Ken Russell'ın yönettiği filmde Joanna Crane ve China Blue rollerinde Kathleen Turner'ı izleyeceğiz. 


Oyuncular: Errol Fiynn, Pedro Armendariz, Rosanna Rory, Giz Scala. 


dar paranın kaynağını bilmediğini iddia etse de polisi inandıramaz. Yer alt dünyasıyla polis arasında sıkışan Ned bir çıkış yolu aramaya başlayacaktır. Errol Flynn'in başrolünü oynadığı The Big Boodle, aksiyon yönü güçlü sürükleyici bir film. 


ichard Burton, Peter Firth, Colin Blakely, Joan Plowright. 


kıntısının ardındaki gerçekleri anlamak için her yola başvuran doktor Dysart rollerinde filmi büyük bir ustalıkla sürükleyen iki önemli aktör var: Peter Firth ve Richard Burton. 

Eguus, psikolojik yoğunluğu hayli güçlü olan etkileyici bir drama. 


OYUNCULUĞA ADIM ATTIĞI YILLARDA 'SES GETİRECEĞİ' BELLİYDİ, GERÇEKTEN DE İLK ÖNEMLİ ROLÜNÜ 'ŞUH SESİ' SAYESİNDE ALDI 


İngiltere'de liseyi okuduğu dönemde tiyatroya ilgi duymaya başlayan Kathleen Turner, bir süre sonra son derece şuh olan sesini bir koz olarak kullanabileceğini fark etti. 

Babasının ölümü sonrasında ABD'ye döndü ve 1977'de Broadway oyunu Gemini ve peşi sıra da NBC gün içi dizisi The Doctors'ta rol aldı. 

Sinemadaki patlamasını 'sesinden' etkilenip, onun kötü kadını rahatlıkla oynayabileceğini düşünen Lawrance Kasdan'ın çektiği 1981 Body Heat adlı filmiyle yaptı. Bir sonraki önemli işi Carl Reiner'in çılgın bir bilim kurgu filmi The Man with Two Brains'te Steve Martin'le karşı karşıya oynadı. Bir sonraki yıl ise Michael Douglas ve Danny De Vito'yla 1984'ün hitlerinden Romancing the Stone adlı film için kamera karşısındaydı. Ken Rusell'in Crimes of Passion'ını, Coppola'nın Peggy Sue Got Married'i izledi. 


ERROL FLYNN 


BİR ZAMANLAR İŞSİZ GÜÇSÜZ BİR ADAM OLARAK ALTIN ARAMAK İÇİN GELDİĞİ ABD'DE, ARADIĞI ALTINI HOLLYWOOD'DA BULDU 


Theodore Thomas Fiynn ya da bilinen adıyla Errol Fiynn 
20 Haziran 1909'da Tasmania'da dünyaya geldi. Altın 
aramak için ailesinin yanından k ABD'ye gi aktör bir süre küçük işler yaparak hayatını sürdürdü. Ancak 

yaptığı işlerde başarılı olamayınca ingiltere'ye geri döndü. 

Oyunculuk kariyerinin ilk rolü 1933 yapımı Wake of the Bounty'deki Fletcher Christian oldu. Murder at Monte 


Carlo (1935) filminin ardından Wamer Bros ile çalışmak üzere Hollywood'a gitti ve Case of the Curious Bride, 


Don't Bet on Blondes (1935) gibi filmlerde küçük roller aldı. Ardından Captain Blood (1935) filminde Robert Donat'ın canlandırdığı karakter son dakikada yakışıklı aktöre verildi ve bu rolle Erol Fiynn için şöhret kapıları bir gecede açıldı. Captain Blood'da da Fiynn'in partneri olan Olivia de Havilland ile The Charge of the Light Brigade'de (1936) de bir araya geldi. 

Kariyeri boyunca Errol Fiynn'nin en akılda kalan rolü ise Robin Hood oldu, hatta tüm uyarlamalar içinde en “haki- ki” Robin Hood o oldu desek asla abartmış olmayız. 


ie 
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MMC herpazar 14:00 


Yönetmen: John Huston 


Yapım Yılı: 1956 Süresi: 118 Dakika Albay Colonel, İkinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan bir Alman askeridir. Yaşanan soykırım karşısında sessiz kalamayıp, tepki gösteren Steiner'ın başı bu yüzden derde girer. 
İngiltere'ye, Winston Churchill'e bir suikast düzenlemek üzere gönderilen 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Yönetmen: J. Lee Thompson 


Yapım Yılı: 1961 Süresi: 151 Dakika Sinema tarihinin en iyi savaş filmleri arasında adı geçen The Guns Of Navarone, ünlü yazar Alistair MacLean'in romanından beyazperdeye uyarlanan unutulmaz bir yapım. 

Filme adını veren Navarone'un topları, ıssız bir Ege adasında korunan de- 


Yönetmen: Marc Robson 


124 Dakika 


Yapım Yılı: 1966 Süre: 
Fransa'nın Çinhindi'ni işgali sırasında ordudaki parlak başarılarıyla ünlenen Albay Raspeguy, bu kez de Cezayir'de savaşmak üzere görevlendirilmiştir. 
Kendisine ekip oluşturmak üzere hazarlıklara koyulan Raspeguy, öncelikle savaşın anlamsızlığına inandığı için 


Yönetmen: Edward Omytryk 
Oyuncular: Robert Mitehum, Peter Falk, Earl Yapım Yılı: 1968 Süresi: 113 Dakika 

Sinema tarihinin en gerçekçi ve en görkemli savaş filmlerinden biri olma iddiasıyla çekilen Ayızio, özellikle son bölümlerine doğru bu iddiasında hakli olduğunu kanıtlıyor. gerçekten. 
Müttefik kuvvetlerin Anzio sahilinde- 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ki Nazi hatlarını yararak Roma'ya 


Oyuncular: Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn, James R. Justice. 


Albay Colonel'in işi hiç de kolay degildir. 

Komandolardan oluşan ekibini, Leh askeri giysileriyle ufak bir İngiliz kasabasına sokar, Gregory Peck'in başrolde olduğu filmin yönetmeni ise John Huston. 


Oyuncular: Gregory Peck, David Niven, Anthony Guinn, Irene Papas 


vasa silahlardır ve Naziler'in gücüne darbe vurabilmek için bu silahların imha edilmesi gerekmektedir. Ancak silahlar son derece iyi korunmaktadır ve bu zorlu görevi yerine getirmek için uluslararası bir ekibin birlikte çalışmasına ihtiyaç vardır. 


Oyuncular: Anthony Guinn, Alain Delon, George Seyal. 


ordudan ayrılan yardımcısı Esclavier ve kanlı çarpışmalardan büyük bir keyif aldığını gizlemeyen Boisfeuras'yı yanına çağırır. Öte yandan dul Kontes De Clairefons, Albay'a eğer savaştan general olarak dönerse onunla evlen- me sözü vermiştir. 


Holliman. 


ilerlemesini konu alan film, usta yönetmen Edward Dmytryk imzasını taşıyor. Yaklaşık dört ay süren ve toplam 30 bin kişinin öldüğü 


rpışma- nın öyküsünde, Robert Mitchum'un başını çektiği kalabalık bir oyuncu kadrosu yer alıyor. 


ANTHONY ÇUINN 


Anthony Çuinn'i, doğum tarihi, doğum yeri vererek anlatmak, ilk filmi son filmi diye kategorize etmek çok güç. 

2001 yılında 86 yaşındayken yaşama veda 
eden dünyaca ünlü aktör yaklaşık 60 yıl sinema yapmış bir isimdi. Üç kez evlendi ve üç evliliği: den tam 13 çocuğu oldu. 

Rol aldığı filmlerin sayısı yüzün üzerinde. Unutulmaz performanslar sergilediği de oldu, yan rollerde kaybolup gittiği de... 

Road to Morocco'da (1942) bir Arap şeyhi, 1945'te Back to Bataan'da Filipinli bir gerillaydı. 
1947 yapımı Black Gold'da Amerikan yerlisi olan 
Çuinn, Viva Zapatalda Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ilk Oscar Ödülü'nü kazandığı Eufemio adında bir devrimciydi. 

1957'de ikinci Oscar'ını Lust for Life ile kazandı. Wild is the Wind (1957) ve Alexis Zorbas (1964) ile En İyi Erkek Oyuncu dalında iki kez daha aday gösterilse de bu ana dalda heykelciğe kavuşamadan yaşama veda etti. 


ALAIN DELON 


ERKEKLERİ' SIRALAMASINDA ONUN 
ADI HEP EN ÜSTLERDE 


Alain Delon, döneminin sembollerinden biri olmayı hep başardı. Fransız ölçütlerine göre her zaman y şıklıydı; koyu saçları, bronz teni, düzgün burnu, etkileyici bakışlarıyla başta Fransız kadınları olmak üz: karşı cins için her zaman bir 'idol' oldu. Eski bir deniz- 


ci olan Delon, oyunculuğa 1950'lerin sonunda başladi. İlk filmi Yves Allegret'in Ouand la femmes s'en me- le'nin ardından Yeni Dalga yönetmenleriyle çalıştı. Bir- 


çok uluslararası işe de imza attı ki bunların arasında Hollywood yapımları da yer alıyordu. 

1968'de uy seks skandalları içine düşen adı bir süre sonra aklanmış olsa da başı oldukça ağrıdı. 1970'ten itibaren yapımcı, yönetmen ve senarist olarak da çalışan Alain Delon, Fransa'nın sembol isimlerinden biri oldu. 


GMREE herpazar 22:00 
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Yönetmen: John Guillermin 


Usta bir iz sürücü olan Noble Adams'ın kana susamış bir katili yakalamak için yola koyulduğu film, her anı ilgiyle izlenen sürükleyici bir macera, Cinayet üstüne cinayet işleyen ve genç bir kızı kaçıran John Stillwell, dini fanatikliği yüzünden gözü dönen 


Doğdukları gün ayrılan ikiz kardeşlerin öyküsünü anlatan The Man In The Iron Mask, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'nın unutulmaz romanından beyazperdeye uyarlandı. Biri Fransa tahtına geçen, diğeri köyde büyüyen iki kardeşin özel durumunu bi- 


Alexander Dumas'nın Yirmi Yıl Sonra adlı romanından beyazperdeye uyarlanan Return Of The Musketeers, tam 
20 yıl sonra tekrar bir araya gelen Üç 
Silahşorlar'ın maceralarını anlatıyor. 
Kötü kalpli Milady çoktan ölmüş ama onun komploları bitmemiştir. Bu kez 


Yönetmen: David Green 


Oyuncular: Kris Kristofferson, Scott Wilson, Mark Moses, Karen Kopins. 
Yapım Yılı: 1988 Süresi: 97 Dakika Tekrarı: & Temmuz, 24:00 


bir sapıktır. Onu bir av köpeği gibi takip edip yakalamak ve adalete teslim etmekse uzun süredir silaha elini sürmeyen Noble Adams'a kalacaktır. 
Kris Kristofferson başarılı bir kompozisyon çizdiği film, western türünün yetkin örneklerinden. 


Oyuncular: Richard Chamberlaine, Patrick McGoohan, Louis Jourdan, Ralph Richardson. 


len çok az kişi vardır. Tahtın asıl varisi halen iktidarda bulunan Louis degil, altı yıldır bir zindanda tutulan Philip'tir. Yüzünde demir bir maskeyle bir şatoda hapis hayatı yaşayan Philip'i kurtarmak için D?Artagnan ve diger şövalyeler harekete geçerler. 


Oyuncular: Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlaine, C. Thomas Howell, Kim Cattrall. 
b Yapım Yılı: 1989 Süresi: 97 Dakika Tekrarı: 22 Temmuz, 24:00 


onun kızı Justine ve Kardinal Mazarin güç birliği etmiş ve Kraliçe'yi alaşağı etmenin planlarını kurmaya başlamışlardır. Görev yine Üç Silahşorlar'a düşer. Richard Lester'in 1989 tarihli uyarlaması, macera ve komedi unsurlarının iç içe geçtiği hareketli bir film. 


THE COUNT OF MONTE CRISTO 


Oyuncular: Richard Chamberlaine, Tony Curtis, Louis Jourdan, Donald Pleasence. 
Yapım Yılı: 1974 Süresi: 99 Dakika Tekrarı: 29 Temmuz, 24:00 


Alexandre Dumas'nın aynı adlı eserinden beyazperdeye uyarlanan The Count Of Monte Cristo'da işlemediği suçlar yüzünden hapsedilen Kont Edmond Dantes'in başından geçenler öyküleniyor. Günün birinde intikam alacağına dair yemin eden Kont, kaç- 


mayı başarır. 
Birçok kez sinemaya uyarlanan öykü- de Tony Curtis, kötü kalpli Mondego rolünde özellikle dikkat çekiyor. Kadrosunun güçlü isimlerden oluştuğu film, tarihi maceralardan hoşlananların kaçırmayacakları bir yapım. 


se 


RİLER 


KOMİK Si 


kneieccem hafta içi her gün 20:00 


SIEMENS 
Mobile 
KATKILARIYLA 


ALLY 
TARZI 


SAKİNLEŞME 
KİTİ 


ALLY McBEAL 


BAZEN HERKES VE HER ŞEY ONUN ÜZERİNE GELİYOR. ÇOK BUNALIYOR, AMA KENDİNE HAS SAKİNLEŞME YÖNTEMLERİ VAR. İŞTE BUNLARDAN BİRİ. İSTER DENEYİN, İSTER DENEMEYİN 


1. Bu sayfayı yırtıp, duvara (mümkünse kapıya) asın. Göz hizasında olmasına dikkat edin. 

2. Bir adım kadar geri çekilin. 

3. Bundan sonraki direktifleri ezberleyin. 

4. Üçe kadar sayın. 

5. Kafanızı hedefe vurmaya başlayın. 

6. Duvara yapıştırdığınız hedef noktasına isabet ettirmeye gayret gösterin. 

7. Fısıldayarak kendinize "Ben sağlıklıyım" diye tekrarlayıp durun. 

8. Her söyledikten sonra yarım saniye bekleyin. 

9. Kafanızı yuvarlaktan geri çekin, ayakta durma- 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ya devam edin. 

10. 5. adımdan başlayarak, kendinizi iyi hissedene kadar devam edin. 

Not: Bu işlemi yaparken odaya biri girer ve size şaşkın şaşkın bakarsa "Pardon" deyin, "Sizin için problem olur mu?" ve devam edin. Gelen kişi oda- dan çıkacaktır. 

Uyarı: Bu rahatlama kitinin kullanımı başta baş ağrısı olmak üzere çeşitli yan etkilere yol açabilir. Bu kit hiçbir sağlık kuruluşu tarafından henüz onaylanmamıştır. Karşılaşacağınız tüm riskler şahsınıza aittir. Bu kit hiçbir tazminat davasına konu edilemez. 


TWO GUYS &AGIRL her salı 19:30 


Bu dizide genç insanların yaşayabileceği hemen her tür sorunu deneyimleyebilirsiniz. 

Parasızlık, — aşksızlık, ilişkiden sıkılma, komşular- dan bıkma, biranın bitmesi, kiranın artması... 

Daha da güzeli, dizi kahramanlarının, karşılaştıkları her soruna bir çözüm üretebiliyor olması. 


DHARMA & GREG 


her cuma 19:30 


Her durumda izleyenleri. şaşırtmayı başarabilen 
Dharma, her bölüm sonunda kendine bir kez daha aşık et- | meyi de itinayla beceriyor. 
Kimi mi? Hem Greg'i hem de onu izleyen tüm erkekleri. 


IT'S A MAN'S WORLD her pazartesi 19:30 


Söz konusu olan kadınlarsa lütfen sözü ona bırakın. Jamie'nin mutlaka söyleyecek bir sözü vardır. Tamam, bugüne kadar işe yaradığı pek görülmedi ama harcadığı çabayı hiç kimse inkar edemez. Jamie, erkeklerin dünyasını hakim kılmak için elinden geleni yapıyor. Siz 
19.30'da ona destek olun yeter. 


JUST SHOOT ME her çarşamba 19:30 


Kendini hâlâ çok güzel sanan eski bir model, dünyanın en iyisi olduğunu düşünen bir fotoğrafçı, ofisin beyni olduğuna inanan (aslında haklı olduğu yerler de yok değil) bir sekreter asistan, garip bir patron ve patronun kızı. 
Bu ofisten İş çıkar mi dersiniz? 


WORKING her perşembe 19:30 


Herkes kağıtlarını çıkartsın, sınav var. 
Ofis yaşantısı üzerine Working'den neler öğrendik ortaya çıkacak. 

“Çalışamadım” 
diyenler varsa, 
Perşembe günü saat 
19.30'da tekrarları başlayan Working'i sakın kaçırmasınlar. 
Bunlar son şanslar. 


GAR 2 
rn nce com, 


her cumartesi / pazar 19:30 


İRASIER 


Frasier: Her şey hakkında ne düşündüğünü biliyorum. Ne söyleyeceğini bilemediğin bir olayla en son ne zaman karşılaştın? 

Niles: Biriyle şu an karşı karşıyayım 

'.. 

Niles: Ne bu? Yağmur mu? 

, Tanrı ağlıyor. 
Sana basit bir soru 


Frasi 
Nilles: 
sormuştum. 
Frasier: Başka bir şekilde sorabilir misin? 


Niles: Ne garip, babam sanki daha dün sana taşınmış gibi. 
Frasier: İki kişinin aynı olay 


THE SIMPSONS 


her cumartesi / pazar 19:00 


Homer Simpson ve veliahtı Bart. 
Biri tembelliğin, işten kaçmanın, bira ve televizyon düşkünlüğünün yer yüzündeki en iddialı temsilcisi; diğeri babasının yolunda ilerleyen, —. yaşamı boyunca yararlı hiçbir iş yapmamış olan bir ufaklık. 


Homer ve Bart'la birlikte yaşamak kesinlikle çok zor olurdu; ama sizi temin ediyoruz, beyaz camın güvenli tarafında onları izlemenin hiçbir tehlikesi yok. 

Televizyonunuzun karşısına 

geçip gülümseyerek oturabilirsiniz ve gülümserken bir yandan da onlarla aynı ailede olmadığınız için dua edeceksiniz. 
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HAFTA SONU 19.30'DA YENİ 
BÖLÜMLERİ , HAFTA İÇİ HERGÜN 19.00'DA ESKİ BÖLÜMLERİ YAYINLANAN FRASIER'DAN BİRKAÇ İPUCU ALINTI 


hakkında tamamen farklı yorumlara sahip olması çok ilginç. 

Frasier: Boş bir gecemiz var, iki bekar adam için iyi bir fırsat gibi görünüyor. Mutlaka bir şeyler yapmalıyız. 

Niles: Haklısın, peki ama ne yapabiliriz? 

Fraser: Yemeğe ne dersin? 

Niles: Harika! Çok lüks olmayan bir yere gidelim. Eminim ikimiz de ağır yemekler, pahalı şaraplar istemiyoruz. 

Frasier: Ismarlama sırası sende değil mi? 

Niles: Beni iyi tanıyorsun. 


SOUTH PARK 


her cuma / cumartesi 24:00 


Bu garip kasabada, aslında normal olan hiçbir şey yok. Eric Cartman yaşanan tüm olumsuzluklardan sıyrılmak adına kolayca yalan söyleyebilen, suçu arkadaşlarının üzerine atan, kendi çıkarı için başkasının hakkını gasp etmekten çekinmeyen biri. Bir karakter daha: Stan Marsh! Sıradan bir Amerikalı çocuk Stan ve Wendy'ye aşık. O kadar aşık ki, onu her gördüğünde midesinde ne var ne yoksa çıkartıyor heyecandan. Bu arada bir de gay köpeği var Stan'in. Kasabanın en zeki çocuğu Kyle ise bir fil besliyor. 

Diğer karakterler mi? Anlatmakla bitmez ki Sonth Park; mutlaka izlemelisiniz. 


ÜRE. 


Wan her cumartesi/pazar 20:00 


DRAMA 


BUFFY THE VAMPIRE SLAYER VE ANGEL'DA VEDA ZAMANI GELDİ. 

HER İKİ DİZİ DE YENİ SEZON BÖLÜMLERİYLE YİNE CNBC-e EKRANLARINDA OLACAK. VAMPİRLERİN DÜNYASINA VEDA EDERKEN ONLARA DAİR UFAK BİR SÖZLÜKLE HAFIZALARIMIZI TAZELEYELİM 


NGEL: 1727 yılında Liam adıyla bir “bebek” doğdu. Bir ölümlü yaşamından sonra 1753'te ise vampir olarak tekrar doğdu. Ölümlü yaşamında acımasız biriydi, vampir olarak da doymak bilmeyen bir katil olmuştu. İnsan olarak serserinin biriydi, vampir olarak ise acımasız bir katile dönüştü. Birgün bir çingene kabilesinin tek kızını öldürdüğünde kabile tarafından ruhu geri verilerek” cezalandırıldı. 
Ruhunu kazandığında, vampir olarak yaptığı bütün katliamların acısı üzerine bindi. Angel, bu tarihten sonra vampir olarak yaptığı katliamların acısıyla yaşamaya başladı. Ne tam olarak insana dönüşebildi ne de geçmişte olduğu gibi acımasız bir vampire... 

UFEY: Buffy Anne Summers ise olağan bir ölümlüydü. Fakat bu olağan durum, 16 yaşında aldığı olağanüstü bir haberle değişti. Karşısına çıkan Merrick adlı gözcü ona “dünyayı vampirlerden korumak için” seçilmiş bir vampir avcısı olduğunu açıkladı. Buffy bu habere önce inanmak istemedi ama gerçeklerden uzun süre de kaçamadı. 

ONNOR- Angel'ın oğlu. 

AWN SUMMERS: Cehennem Tanrıçası Glory'i durdurmak için bir grup keşiş tarafından beden formuna sokulan The Key. Buffy'nin kız kardeşi. 


'THAN RAYNE: Giles'in okul yıllarındaki en yakın arkadaşı. Kaosa tapan ve bunu sağlamak için tüm yaratıcılığını kullanan biri. Sunnydale'de bulunarak hem Hellmouth'un gücünden yararlanıyor hem de Giles'e bir şekilde zarar vermesi daha da kolaylaşıyor. 

'AITH- Bir avcı olmasına karşın Buffy'yle aralarında büyük fark var. O “acıkan” bir avcı ve “slayer” oluşunu çok büyük bir ayrıcalık olarak görüyor. Bu yüzden de başı dertten kurtulmuyor. 

LORY: Cehennem tanrıçası. 

ANK SUMMERS- Buffy'nin babası. 

RLANDA: Angehin doğduğu yer, 

JOYSE SUMMERS- Buffy'nin annesi. 

IZILDERİLİ MEZARLIĞI: Sunnydale, bir kızılderili mezarlığı üzerinde kurulu. İki dünya arasında bir tür kapı özelliği taşıyan kasabanın bu mezarlığın etkisini hissettiğine inanılıyor. 

OS ANGELES: Angel, uzun süre Sunnydale'de yaşamıştı. Buffy'yle aralarındaki nefret, sonra da aşk Sunnydale'de başladı. İki “özel” insanın arasın- daki aşk yürümeyince, Angel Los Angeles'a taşındı. 

ERRICK: Buffy'nin ilk gözcüsü. 16 yaşında Buffy'nin karşısına çıktı ve sıradan bir lise öğrencisi 


olan Buffy'nin, aslında bir vampir avcısı olduğunu açıkladı. 

ORMAN PFISTER: Buffy'nin ilk dönem bölümlerinden birinde Spike, The Order of Tara- ka'dan yardım ister. Hedeflerini yok etme konusunda son derece başarılı olan bu acımasız adamlardan biri de Norman'dır. Sonuç değişmez, Buffy ve arkadaşları gerekeni yapar. 

Z: Ortadan kaybolan Oz, bir zamanlar Wil low'un sevgilisiydi. Kuzeni tarafından ısırılmasının ardından içindeki kurt adamı kontrol etmeyi öğrendi. Tam her şey yoluna girecekti ki sevgilisi Wil low'un lezbiyenliği seçtiğini öğrendi. Sunnydale'i terk etti. 

'HILLIP HENRY- Giles'in 20 yıl aradan sonra karşılaştığı arkadaşı. Öldürülen Philip'i, kolundaki dövmeden tanıyan Giles, morgda canlanan arkadaşının içine şeytan girdiğini anladığında bir kez daha şok olmuştu. 

UEEN C- Lise yılları boyunca Cordelia için kullanılan takma isim. 

UPERT GİLES: Buffy'nin gözcüsü ve en büyük yardımcısı. 

PIKE: İki avcı öldürmüş bir vampir. Buffy'yi de öldürmeyi denedi. Bir süre sonra Buffy'nin gücü 


karşısında “boyun eğdi. Hatta ona aşık bile oldu. 

'ARA- Willow'un sevgilisi. Doğuştan, büyü yapma yeteneği var. 

INDEAD AMERİCAN: Angel ve Buffy'de zaman zaman vampirler için kullanılan bir ifade. 

İCDAN: Angel, bir çingene kabilesinin tek kızını öldürdüğünde onlar tarafından 'ruhu geri verilerek? cezalandırıldı. Bu ana kadar “vicdan? nedir bilmeyen Angel, acımasız bir katilken, ruhunun geri verilmesiyle bir anda yaptığı kötülüklerin ağırlığı altında kaldı. 

ILLAM THE BLOODY- 19. yy'dan kendini beğenmiş bir vampir. Bloody adını alma hikayesi ve ölen insanlar, vampirliğinin dehşetini gösterse de Buffy'ye olan aşkı bu kanlı vampiri tarihe gömdü. 

ANDER- Buffy'nin en iyi erkek arkadaşların- dan ve Sunnydale'in en çapkın isimlerinden. Bir de en kötü espri yapan kişi olarak tanınmakta. 

'ARATIK: Her iki dizide de kimi zaman iyi kimi zaman kötü karakterler olarak karışımıza çıkan envai çeşit “yaratık', Los Angeles'ta Almost Humon adlı tasarım atölyesinde çalışan Robert Hall ve ekibi tarafından hazırlanıyor. 

EPPO- Angel ve arkadaşlarının argo dilinde *yararsız, gereksiz kişi”. 


THE PRACTICE 


her pazartesi/salı/çarşamba 23:00 


Bobby Donnell sadece bir avukat değil. 
Kapısında 'Robert G. Donnell — Attorney at Law' yazan hukuk bürosunun beyni. Yanında çalışan herkesin kabul ettiği bir ağırlığı var. 
Oyuna ne zaman girilmesi ve ne zam kaçılması gerektiğini çok iyi biliyor. 

Başarılı olmasının ve daha da önemlisi, kendine has anlayışının temelinde, yetişme tarzı yatıyor. Kolej ve hukuk fakültesi sıralarından geçmiş olan Bobby'nin bir başka özelliği de işçi sınıfına mensup bir aileden geliyor olması. Sokaklarda ümüş bu adam, en altından en üstüne tüm sosyal sınıflara mensup gibi. Hepsini ve hepsinin kendine özgü kurallarını iyi biliyor. 


Herhangi bir dava için delice çalışması sadece parayla bağlantılı değil. Büyük hukuk bürolarının yüzüne bakmayacağı bir davayı, tüm ekibiyle birlikte bir onur mücadelesi olarak değerlendirip, kazanmak için olağanüstü çaba gösterebiliyor, çünkü o bir tür modern zaman savaşçısı. 
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her cumartesi 21:00 


The Guardian'da sezonun sonuna geldik. Nick Fallin de yaz tatiline giriyor; fakat yeni bölümleriyle tekrar ekranlarımızda olacak. Hukuk dizileri içinde kendine özgü tarzıyla dikkat çeken The Guardian, Avustralyalı oyuncu Simon Baker'ın kendini gösterdiği, en önemli işi. 

Canlandırdığı karakter Nick'e gelince... " 

İşte Nick Fallin hakkında birkaç ipucu sizlere. 

(Parantez içindekiler, bilginin geçtiği bölüm adlarıdır.) 
yaşında m Bekar, Hiç uzun süreli bir ilişkisi olmadı. 
m Dizideki ev numarası 412-555-0144 (Testimony). 
m Babası Burton Fallin, annesi Anne Lynn Fallin. 
m Kardeşi yok. 
m Nick, annesinin uyuşturucu bağımlısı olduğu- 


nu, kuzeni bir akşam yemeğinde ansızın söylediginde öğreniyor. Ancak, babasının annesini terk etme nedeninin bu olduğunu hala bilmiyor. 
(Heart) 
m Annesi, Nick 12 yaşındayken kanser hastalığı nedeniyle yaşamını kaybetti. Nick, annesiyle yalnızdı ve annesinin ölüm anına şahit oldu. 
8 Nick dindar biri değil ama bazen Tanrı inancına dair göndermeler yapıyor. 


m Nick'in evinde bir parti devam ederken, üzerinde kokain bulunmasıyla birlikte hayatı değişti. (The Divide) Tutuklanmasının ardından uyuştu- 


çucluyu teri ettiği kişiyi el& vörmedi ve onun da NICK FALLIN, tutuklanmasını engelledi (Feeding Frenzy). CNBC-e İZLEYİCİSİNE m Bu suç nedeniyle 1500 saat kamu görevi (mi- â 

nimum 3 yıl süreyle) ve 10 bin dolar para ceza- VEDA EDİYOR 


sına çarptırıldı. THE GUARDIAN, m Şartlı tahliye numarası: 40385 (The Funnies). 2004'TE YENİ 


cının adı Herb Connoliy. (Reunion) BO LÜMLERİYLE m Nick'in uyuşturucu sorunu kolej yıllarından YİNE CNBC-e 


itibaren var. (Paternity) EKRANLARINDA m En sevdiği içki, tekila. 
Gümüş rengi 4 kapılı bir EMWPSİ var, OLACAK 


Şirket üzerine kayıtlı olan otomobilin plakası XZY 915 (Solidarity) 


m Nick'in davasına katılan ve onu suçlayan sav-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DAWSON'S CREEK 


DRAMA 


ABD'yle birlikte ilk sezonundan itibaren CNBC-e'de izlediğimiz Dawson's Creek, aradan geçen 6 sezonun sonunda ekranlara veda ediyor. Üstelik bu kez *yaz tatili” değil, gerçek bir vedadan söz ediyoruz. Yapımcı şirketinden yapılan açıklamaya göre Dawson's Crcek'te “yeni se- 
20n' olmayacak. 

Aralarında James Van Der Bcek, Katie Holmes, Joshua Jackson ve Michelle Williams'ın da bulunduğu genç oyuncuların sinema dünyasında tanınmalarını sağlayan Daroson's Creek, gerek yarattığı yıldızlar gerek tüm dünyada oluşturduğu olağanüstü hayran kitlesiyle uzun yıllar hatıralardan silinmeyecek. Joey karakterini canlandıran Katie Holmes, dizinin sona ermesiyle ilgili görüş bildirirken “kendini garip hissettiğini” söylüyor. Garip hisseden sadece Holmes olmasa gerek; internet üzerinde- ki Daroson's Creek forumlarına bakılacak olursa kendini Dawson ve arkadaşlarına kaptırmış büyük bir kitle var ve dizinin sona ermesi onların hayatında da büyük bir boşluk yaratacak. 

İşte bu forumlardan hr/p://dawsontr.cjb.net/ adresinde yer alan bir örnek. Son sezonun 14. bölümünün ardından bir izleyici şöyle diyor: 

"Pacey Joey'i öptü ve o kadar garip oldum ki... Uzun süredir görmediğimiz bir sahneydi ve en azından beni bile mutlu etti...” 


SIEMENS 


obile 


KATKILARIYLA 


ABD'DE ÇEKİMLERİ 
SONA EREN DİZİDE 
FİNALE GELDİK. 
TEMMUZ'DA PAZAR 
GÜNLERİ SAAT 
21.00'DE SON 

BEŞ BÖLÜM 
YAYINLANACAK. 
SON İKİ BÖLÜMÜN 
BİRLİKTE 
YAYINLANACAĞI 
BÜYÜK FİNAL İSE 
27 TEMMUZ, PAZAR 
GÜNÜ SAAT 20.00'DE 


CNBC-e'de yayınlanan her bölümün ardından internet başına oturup izledikleri bölümleri değerlendi- 


ren Darson's Creek tutkunları, Temmuz ayında Pazar günleri saat 21.00'de sezonun son beş bölümünü 


izleyeblecek. İki bölümün birlikte yayınlanacağı büyük final ise 27 Temmuz, Pazar günü saat 20.00'de. 


e Rock müzik tarihinin simgelerinden biri olmayı başaran Metallica, uzun aradan sonra yepyeni albümü S7. Azger'i çıkardı. Solist James Hetfield'in rehabilitasyon tedavisinden sonra her şeyi bir kenara bırakan, yepyeni bir bassist ile yola devam etme kararı alan grup, INFO'ya çok özel bir röportaj verdi. 

Grubun yeni albümünün konseri 19 Temmuz, Cumartesi günü saat 16.00'da Türkiye'de sadece CNBC-e'de yayınlanacak. 

İşte çok özel röportajdan alıntılar: 


MÜZİK 


YENİ ALBÜMLERİ St. ANGER'I TAMAMLAYAN METALLICA, INFO'NUN SORULARINI YANITLADI. YENİ ALBÜMÜN KONSERİ, TÜRKİYE'DE İLK KEZ 19 TEMMUZ'DA CNBC-e'DE YAYINLANACAK 


INFO: Herkes Metallica'nın bir ikon, bir idol olduğunu biliyor. Bütün dünyada birçok rock grubu var; fakat Metallica en iyisi. James, Metallica'nın bu kadar büyük olmasının formülü nedir, bize anlatır mısın? 

JAMES A. HETFIELD: Neden mi biz büyüğüz? Boyum 1.85, hepimizi bir arada toplarsak... Neden yıllarca hep biz vardık... Biliyor musun bunu ne kadar düşünürsen o kadar bilmeye ihtiyacın olmuyor 

aslında, Bunlar yaşanması gereken şeylermiş. Biz yıllarca önümüze çıkan engelleri “minnettarca” aştık ve karşımıza çıkan zorluklardan pozitif şeyler üretmeye çalıştık; özellikle de şu son zamanlarda. 

Ayrıca birlikte çalışmak sanki evli bir 

çift olmak gibi. Metallica'yla evli olmak, birlikte kardeş gibi büyümek... O 

zamanlar iletişim aramızdaki en iyi şey değildi; ama şimdi öyle. Biz grup olarak birçok grubun üzerinden geçemediği o tümseği atladık. 
LARS ULRICH: Biz ayrıca hep 


CUMA KONSERLERİ 01:00 

4 TEMMUZ JANET JACKSON 
11 TEMMUZ. 
18TEMMUZ... 
25 TEMMUZ 


.BOB DYLAN TRIBUTE 1.BÖLÜM 
BOB DYLAN TRIBUTE 2.BÖLÜM 


CUMARTESİ KONSERLERİ 16:00 


Ml a ya daki dam kl en RE.M. 
12TEMMUZ... ... .BJORK 
19 TEMMUZ . .METALLICA 


26TEMMUZ... -ALANIS MORİSSETTE 


kendi dünyamızda yaşadık. Çoğu zaman dışarı- da olan biten bizi 


lendirmedi; çünkü biz birbirimize kenetlenmiştik. Eğer hep içeriye bakarsan dışarıdaki hava seni hiçbir zaman ilgilendirmez ve bence biz bu yüzden bu zamana kadar ayakta kalabildik. 

INFO: Yeni bir nesil geliyor. Çoğunluğu Metallica'yı bizim bildiğimiz gibi bilmiyor. Yeni albümünüzün diğer albümlerinizden ne gibi farkları var? Bütün müzik dergileri genelde bu albümün diğerlerine göre daha sert olduğu görüşün- de. Siz ne diyorsunuz? 


“İSTANBUL'A İKİ YA DA ÜÇ KEZ 
GELDİK VE TEKRAR GELMEYİ DÖRT 
GÖZLE BEKLİYORUZ” 


JAMES A. HETFIELD: Albüm diğer albümler gibi aynı materyallerden yapıldı. Bütün albümlerimiz genelde çok sert zaten. Albümlerimiz olmaları gerektiği gibi. Eğer bir kataloğa bakar ya da bütün Metallica albümlerini tek tek dinlerseniz nerede olduğumuzu anlatan bir günlük gibi olduğunu göreceksiniz. Her albüm bizim kalplerimizin nerede olduğunu anlatıyor. Bence bir grubu 
18 ya da 19 yaşında başlatıp bugün 39, 40 yaşında hâlâ devam ettiriyorsanız bütün kuşaklar siz- de kendilerine uygun bir şey bulabilir demek. 

INFO: Herkes Metallica'nın bir daha ne zaman Türkiye'ye geleceğini merak ediyor? 

LARS ULRICH: Herhalde ya bir dahaki ilkbahar ya da bir dahaki yaza... İstanbul'a iki ya da üç defa geldik ve tekrar gelmeyi dört gözle bekliyoruz. 

KIRK HAMMETT: İstanbul'u çok seviyorum. 


i 


PAZAR KONSERLERİ 07:00 - 08:00 
6 TEMMUZ Borusan /OLGA KERN 
13 TEMMUZ Borusan /GHEORGE ZAMPHIR 
20 TEMMUZ . .Borusan/MAKSIM VENGEROV 1. BÖLÜM 
27 TEMMUZ . .Borusan/MAKSIM VENGEROV 2. BÖLÜM 


HER PAZAR —. 5 


enbe cam. 


FORENSIC 
DETECTIVES 
Saat 21:00 

Gelişen teknoloji karşısında, suçluların işi eskisinden çok daha zorlaştı. Elektronik bir iz bırakmadan hareket etmek neredeyse olanaksız. 


CRIME STORIES 
Saat 22:00 

Raslantısal cinayetler, yanlış eşgal belirlemeleri, beklenmedik gelişmeler... 

İçinden çıkılması güç “gerçek” 
suç hikayeleri. 


FBI FILES 
Saat 23:00 

Federal Bureau of Investigation (FBI) dosyaları birbirinden ilginç suç kayıtlarıyla dolu. 
Suçun oluşum, suçluların yakalanma süreçleri ve bu sürecin uzmanlarca analizi. 
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İnsanoğlunun hıza olan tutkusu, hemen her a | bs. şartta ortaya çıkabiliyor. Her bölümde farklı 


m e, bir yarışın sergileneceği Thwmder Races, hiz 


kavramını yeniden ele alıyor. 
06 Temmuz, FOOT JUMP 

13 Temmuz, CRABBERS 

20 Temmuz, MASSIVE TINNY 
27 Temmuz, SPEED 


YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYA BİR DE BU 


EKRANDAN BAKIN. ŞAŞIRACAKSINIZ 


Çocuklar için hazırlanmış belgeseller- de bilim ve teknoloji, tarih, hayvanlar alemi ve doğa üzerine tüm sorular yanıtlarını buluyor. 


Dünyada sular altında kalmış, irili ufaklı binlerce gemi var. Her hafta, sular altında kalmış bir başka gizem çözülecek. Yıllarca, suyun metrelerce altında kalmış gerçekler su yüzüne çıkıyor. 


DISCOVERY CHANNEL KABLO TV'DE 


İstanbul (Anadolu S19, Avrupa C22), Bursa (C25), Ankara (C25), Antalya (C24), Gaziantep (C25), İzmir (C25), Kayseri (C24), Konya (C24), Adana (C24), Balıkesir (C26), Bandırma(C26), Denizli (C26), Erzurum (C26), İzmit (C26), Gebze (C26), Samsun (C26), Tekirdağ (C26), Çorlu (C26), Yalova ve Çiftlik (C26), Zonguldak (C26), Karadeniz Ereğli (C26), Eskişehir (C26), Mersin (C26). 
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UZUN ZAMANDIR DUYMADIĞINIZ GİTAR TONLARINI KULAKLARINIZDA HİS-SEDİN. YENİ BİR AKIM ORTAYA ÇIKTI BİLE. GEÇ KALMADAN BİR UCUNDAN YAKALAMAK LAZIM. SADECE MODA OLACAĞI İÇİN DEĞİL, UZUN ZAMAN-DIR BU KADAR İYİ VE YENİ BİR MÜZİK DUYULMADIĞI İÇİN 


New York'un ismini müzik eleştirmenlerinin ağzından en son ne zaman duymuştunuz? Sonic Youth'la veya New York Dolls'la mı? Ramones'dan Dee Dee ve Joey Ramone'u da kaybetmiştik peş peşe geçtiğimiz aylarda. Ayrıca Beas- te Boys da 90'lı yılların vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu; t son yıllarda New York, eskileri bir kenara (hiç birinin kırılmasına izin vermeden ve belki de sonra tekrar çıkarmak üzere) kaldırdı. Kendine yakışanı yapan zamanın gerçek punk platformu, yeni yüz ve sesleri üstelik uzun zamandır beklediğinize değecek şekilde bizlerle tanıştırdı. 

Her ne kadar biz dikkatimizi bu sahneye doğru 2002 yılında, Radio #'un piyasaya sürdüğü Gotham! albümüyle çevirmiş olsak da yine aynı grubun ilk albümü aslında 2000 yılında çıkmıştı. 
(The New Song and Dance) Ardından Lie, 

They Threw Us All in a Trench and Stuck a Monument On albümünü Pp yayınladı. (2001) l 

Belli ki Gotham şehri için söylenecek sözler hazırdı. New York'un ağır topları Jon Spencer Blues Explosion ve Sonic Youth, turneleri sırasında Liars'la birlikte çalıştı. Yani topluluğun destek gördüğü isimler de sağlamdı ve bütün bunlar olurken Yaeh Yeah Yeahs isminde bir grup single'larını yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlamıştı. 

Karen O, Brian Chase ve Nick Zinner'dan oluşan Yeah Yeah Yeahs, art rock'ı punk rock'la birleştirip küçük barlarda verdikleri konserler eşliğinde ilk albümleri Fever To Telli bu sene piyasaya sürdü. Karen O'nun hırçın sesi- 
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RADYO EKSEN EN İYİ 10 


nin yankılandığı albüm belki de bahsötiğimiz” bu yeni sahnedeki tüm ışıkları yaktığı için müzik tarihi arında daha şimdiden önemli yerlere gelmeyi başardı. 

Liars, Radio 4 ve Yeah Yeah Yeahs'le birlikte Rapture da aynı kulvarda koşuyor. Bu gruplarn, Brooklyn'de kiraladıkları ucuz salonlarda verdikleri konserler görülmeye değer. Joy Division'ı, Ramones'u, Clash'i veya Sex Pistols'ı za manında sahnede izleyememiş olabiliriz; fakat bu şölen kaçırılacak gibi değil. (Bu sene Sex Pis- ş#*” tols'ın kalan üyeleri bir a gelip Kuzey Ame” rika konserine çıkacak.) 

Bunlar olurken İngilizler'in bu konu hakkın- daki düşünceleri de ilginç oldu: 

“Sonunda New York dans müziğini keşfedebildi, oysa ki biz bunu Happy Mondays'le yapmıştık.” 

Fakat siz bu düşünceyi hiç dikkate alma Punk müziğinin yeni kimliğiyle tanışıp uzun 2: mandır duymadığınız gitar tonlarını kulal Yl” larınızda hissedin. Yeni bir akım ortaya 


ın. 


çıktı bile. Geç kalmadan bir 

ucundan yakalamak lazım, v4 
Sadece moda olacağı için değil. 
adar iyi ve yeni bir müzik gerçekten duyul- 


Uzun zamandır bu 


madığı için. New York'tan > “İyi bir şarkı 

şimdilik bu kadar; ama LL için krallığımı fm ABD'nin diğer eyalet a “ veririm.” iğ lerinde daha fazlası da ç : 
: N Ni eli John 'Rotten 

var. Örneğin Detroit'li Lydon Pi 

White Stripes ve San adi Londra d 

— Francisco'dan Erase Er- j si we | 


rata'ya özellikle dikkat etmek gerekiyor. 


io enbce cami 


KLASİK SAHNE 


GET SHORTY 


(Bo Catlett, adamı Bear ile birlikte Harry Zimm'in yemek yediği restorana gelir. Aynı masada otururlar. Sohbetin sonuna doğru restorana Cbili ve Karen girer. Onları gören Bo kalkar. 
Merdivenin başında Bo ve adamı, Cbili'yle karşı karşıya gelirler. Karen aşağıda kalmıştır. Bear, heybetli görüntüsüyle tehditkar durmaktadır.) 
BÖ CATLETT: İş arkadaşım Bear ile tanışmanı istiyorum. Dublör. Aynı zamanda halterci. Dikkatini çekmiştir. İstemediğim şeyleri fırlatır. 
BEAR: Miami'ye dönmelisin. 

CHILI PALMER: Dublör müsün? İşinde başarılı mısın? 

BEAR: Başarılı mıyım diye mi sordun? (Gülüp arkaya dönerken, Chili adamı tuttuğu gibi merdivenlerden aşağı fırlatır.) 

CHILE: (Bo'ya dönerek) Bir anlaşma yapalım. 
Ceketimi çıkarmadan buradan gidersen, seninle yeri temizlemem. Kıyafetin batmaz. 

BO: Beni tanımıyorsun. Tanıdığını sanıyorsun. 
(Bo kızgın bir hade ayrılırken Harry, Chili ve Karen'ı ayağa kalkarak karşılar.) 

CHILI: Film işi zor iş. Dinlenmek için tefeciliğe dönebilirim. 

KAREN FLORES: Onlarla ne yapıyordun? 
HARRY ZIMM: Bana 500 bin dolar borç verecek. Koşulsuz. Anlaşmayı istediğim gibi yazacağım. 

CHILI: Nakit mi? 

HARRY: Nakir. Para şu anda havaalanında dolaptaymış. 

KAREN: Yüce Tanrım. Bana o kadar aptal oldugunu söyleme. 

CHILE: Sana kumpas kurmuş. Freaks işinde ona kazık attın, o da öcünü alıyor. 

HARRY: (Küçümser bir tavır takınır.) Gerçekten 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Yönetmen: Barry Sonnenfeld Oyuncular: John Travolta, Rene Russo, Gene Hackman, Danny De Vito. 
Yapım Yılı: 1995 Süresi; 100 Dakika 


mi? Kumpas mı? Catlett neden seni göndermemi söyledi? Bo'ya senaryoyu göstermek dışında şu ana kadar hiçbir şey yapmadın. En azından Bo üç filmime yatırım yaptı. 

KAREN: Harry, Martin'le konuştuk. 

HARRY: Konuştunuz mu? 

KAREN: Chili ve ben. 

HARRY: (Alaycı bir gülümsemeyle) Sahiden mi? 
(Diğer yandan onların birlikte hareket ettiğine bozulmuştur.) 

CHILI: Buddy'yi arayıp toplantı ayarlamasını isteyeceğini söyledi. 

HARRY: Sen ve Karen mı? 

Adam iki gündür burada. Şimdiden kendini David O. Selznick sanıyor. Bo ile anlaşma yapayım mı yoksa kuru temizlemeciyi bulup onunla konuşacak mısın? 

CHILI: Onu buldum. 

Leo'nun parasını unut Harry. 

HARRY: Peki sende mi? 

CHILI: Parayı sana verirsem Bones peşine düşer. 
Başına yeni bir dert açılır. Ray Barboni. Momo öldüğü için artık Leo onun adamı. 

HARRY: Momo kim? Bu isimleri nereden buluyor bunlar? 

CHILI: Yarın kalabalık olduğu bir saatte havaalanına giderim. Sorun yoksa, parayı alırım. 
KAREN: Ama umutlanma Harry 

HARRY: Belki de Ray Barboni denen adamı arayıp, yatırım yapar mı diye sormalıyım. 
CHILI: Boşuna vakit harcama. Filmlerle ilgilenmez. Bana anahtarı ver. 

(Çaresiz, kabul eden Harry, anahtarı uzatırken tam şarap kadehinin üzerinde durur ve Cbili'nin almasına fırsat vermeden anahtarları şarap dolu kadehin içine bırakır.) 


Nia 


irsi aylık yayın akışı 


2 Temmuz 
çarşamba 


1 Temmuz 
salı 


Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklayabilirsiniz 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK, 


Rİ www.cahce.com adresinden öğrenebil! 


* TEKRAR 

3 Temmuz | 4 Temmuz 5 Temmuz | 6 Temmuz 7 Temmuz 
perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 

0700 - KLASİKTURK | 0700- OLGAKERN 

SANAT MÜZİĞİ KLASİK MİZİK 

0800 - FRASER 000 - RASTER" 

2X1 ÖZEL GÖSTERİM” | 0830-17SAMAN'S 

0800 -HE SIMPSONS | WORLD” 


2X1 ÖZEL GÖSTERİM” 
1000 -THISTIME 
FOR KEEPS 


0800 - THE SIMPSONS 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM” 
10:00 - WNBA ACTION. 


120 ST 
SHOOTME* 1400 VNBA MAÇI 
1230- DHARMA 
& GREG" 
FE 
| HASLANDED 
1600 JUST 
| SHOOTME" 
1630 - DHARMA 
| 1700- Mite di 1 
TWO GUYS& A Gin» | Works" 
KAMPUS KAMPUS 
1830-1Nr0* 180-1NF0 
FRASLER FRASER THE SIMPSONS THE SIMPSONS FRASLER TWOGUYS& ACIR |uusrswoorme © | womsinc DHARMA & GREG | master FRASER TS AMANS WORLD ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL BUFEY TME ANGEL ALLY MeBEAL VAMPİRE SLAYER 


320- 
THE PRACTICE 


THE PRACTİCE 


(0:15 - TRUE CRİME" 
02:00 ALLY MeBEAL* 
0300 - MURDER. 

BY DEATH" 


2:00 - STEAMING* 
0200 - ALLY MeBEAL* 
0300 - MOBY DİCK” 

(05:00 - THE PRACTİCE" 


THE GUARDIAN” 200- 


CLAUDİNE'S RETURN 


2200- 
DEAD OR ALVE 


THE PRACTİCE 


2400-STALAG17” | 260-SOUTHPARK | 2600-SOUTMPARK | 2600. THESIMPSONS | 2600-CLAUDINES 0200- ALLY MeBEAL* | 0630-W0RKN6* | ooa0-Jusr 2X1 ÖZEL GÖSTERİM” | RETURN" 
0300 - BIRDY 0100-POPROCK | | SHOOTME" 0400-MUCHADO | öz00-ALIYMEBERL* 
0500 - KINGPIN* JANET JACKSON | oto-CASTAMAY | ABOUTNOTMNG" | osmo-HEAVY- 
0600 - FRASLER” 1200-ALIY 100 -BUFYTHE | 0500-ANGEL 0500 - THE PRAÇTICE* 
VAMPİRE SLAYER* © | 2X1 ÖZELGÖSTERİM” | os00. FRASIER* 0400-TME (0500- SOUTU PARK 
GUARDIAN" 0600- MILLENNLUM * 
0500 -JANET 
AKSON” 


0600 - MİLLENNIUM * 


takin ed 


Nia 


Programları ay boyu «bilmek için, Yayın Akışını dergiden kopartıp, saklayabilrsiniz. 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ waw.enbce.com adresinden öğre 


İÜ ii 


aylık yayın akışı 4 TEKRAR 
8 Temmuz | ç Temmuz | 10 Temmuz 12 Temmuz | 13 Temmuz | 14 Temmuz | 15 Temmuz (o 16 Temmuz | 17 Temmuz | 18 Temmuz | 15 Temmuz | 20 Temmuz | 21 Temmuz 23 Temmuz 
Salı carşamba perşembe cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma Cumartesi pazar pazarte: a çarşamba 
700 -KLASİKTURK | 0700- GHEORGE 7 
SANATMÜZİĞİ | ZAMPHIR 0790 - KLASİKTÜRK İozoo- MAKSIM 
5 000 - FRASER | nedn FRASER SANATMÜZİĞİ | VENGEROV(L BÖLÜM) 
3 2X1 ÖZEL GÖSTERİM" | 0830 -M'SA 0800- FRASER | | okD0.FRASIER* 
R 1800-THE MAN'S WORLD" 2X1 ÖZEL GÖSTERİM” |0830-17SA © SIMPSONS 03:00 - THE SIMPSONSİ 0900 - THE SIMPSONS | MAN'S WORLD* 2X1 ÖZEL GÖSTERİM* | 2x1 ÖZEL GÖSTERİM" 2X1 ÖZEL GÖSTERİM» | 0300 -THE İpi 
1000 THE 1000 - WNBA ACTION 1000-THELONG | 2X1 ÖZELGÖSTERİM" 
MATING GAME LONG TRAİLER 1000. WNBA ACTION 
7) TEM JUST 
© kl 1030- WNBA MAÇI ki 1200 JUST 1030- WNBA MAÇI 
“ğ SHOOT ME" 
© 
9 
A 
S : 
: z 
© 
RK iel kk 4 gi 
KAMPUS KAMPUS KAMPUS TWO GUYS & A GIRL* | WORKING* KAMPUS KAMPUS KAMPUS KAMPUS KAMPUS TWO GUYS & A GIRL* İwORKING* KAMPUS KAMPUS KAMPUS 1830-1NFO” 1830-1NFO 1830-1NF0* 1830-1r0 FRASLER FRASLER FRASLER TMESIMPSONS | THESIMPSONS FRASER FRASER FMASLER FRASER FRASER TMESIMPSONS | TMESİMPSONS FRASER FRASER FMASLER TWO GUYS & AGIRL | JUSTSHOOTME WORKİNG DHARMA&GREG FRASLER FRASLER ITSAMAN'S TWO GUYS JUST SHOOT ME WORKİNG DHARMA & GREG FRASLER FRASIER ITSAMAN'S TWO GUYS JUST SHOOT ME WORLD BAGIRL WORLD EAGIRL 
ALLY MeBEAL ALIY MeBEAL ALIY MeBEAL ALLY MeBEAL BUFFY TME ANGEL ALIY MeBEAL ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL JANGEL ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL VAMPIRE SLAYER z20- 220 - 
THE PRACTICE 32- 20- TME GUARDIAN* | 2200 zn TME PRACTICE TME PRACTICE an 2330-1NF0 THE GUARDIAN” | PuRSUMTOF RETURN OFTME TME PRACTİCE TME PRACTICE THE PRACTICE THE PRACTICE nr DUTY DATING THE MAN THE PRACTICE HAPPİNESS )MUSKETEERS IN THEİRON MASK 
0015-STANN0 | Z00-MURDEREY | 2400. SOUTHPARK | Z00-SOUTMPARK | 2400- THESİMPSONSİ z400.DUTy 2400 THEMANIN | on15-HEAVV | 2400. WALTZOF | z00-SOUTMPARK | ze00-SOUTMPARK | 2000. TMESİMPSONS| Ze00.PURSUMOF | ze00-RETURNOF. | Zeoo-BARAKA" TUTT BENE" DEATH" 0030 - WORKING* | 0030-JUST 2X1 ÖZEL GÖSTERİM” | DATING* THERON MASK” | 0200-ALIY THETOREADORS” | 0030-WORKING" | 0030-JUST 2X1 ÖZEL GÖSTERİM” | HAPPINESS* THE MUSKETEERS" | 0200-ALIY 0210-11 0200 -ALIY. 0100 -UBA0 SHOOT ME* 01:00 - BIRDY* 0200 -ALLY. 0200 -ALIY MeBEAL* 0200 -ALIY. 0100 -BOB DYLAN | SHDOTME" 0100 - FOUR 0200-ALIY 0200 - ALLY. MeBEAL* MeBEAL* MeBEAL* 0200 - ALLY 01:00 - CRIMES OF (03:00 - ANGEL* McBEAL* MeBEAL* (03:00 - RAGING MeBEAL* TRIBUTE (1. BÖLÜM) | 01:00 -THE WEDDİNGS AND MeBEAL* MeBEAL* (03:00 - WEST 
0300 -AILTHAT | osü0-F0UR MeBEAL” PASSION 0400 -DAWSONS | osan.BaRaKa" | oso0-CHARJE | | Bul 0300 - GET 1200 -ALLY. BUG BOODLE A FUNERAL 1800 -TME 0300 -TME SIDESTORY” 
JAZZ” WEDDİNGS 1800 -THE 0800- BUFFYTME | CREEK(Orijinai" | osno.TME CHANANDTHE | OS00-7ME SHORTY" MeBEAL” 0300-BUFYTME | |os00-ANGEL MADNESS COMEDY 0600 - FRASER” (0500 - THE AND AFUNERAL * | ABOMINABLE VAMPIRE SLAYER? | 0500- SOUTHPARK | PRACTICE* CURSE OFTHE PRALTICE* (0500 - KINGPIN* | 0300-THEHOUSE | VAMPIRESLAYER' |onoo.DAWSONS O | OFKINGGEORGE | OFTERROR" PRACTİCE" 05:00 - KINGPIN* MR. PHİBES* (04:00 - THE 2X1 ÖZEL GÖSTERİM” | ogü0- FRASIER* DRAGON" (06:00 - FRASLER* 06:00 - FRASER” OF USHER* 04:00 - THE İCREEK Orijinal” 0500 - THE 05:00 - THE 
0600 -FRASIER” | oca0. FRASER" | os00.TME GUARDIAN" 0600- MILLENNUM" 0500 -TME 0500 -THE GUARDLAN” 0500- OUT PARK | PRACTICE" PRACTİCE" 
GUARDIAN* 0500 - UBA0* PRACTİCE" GUARDIAN* (0500 -BOB DYLAN | 2x1 ÖZEL GÖSTERİM» | 0600-FRASLER* 0600 - FRASER” 
0600 - FRASER” | 0600-MILLENMUM* 0600 - FRASER” 0600 - FRASER” | TRIBUTE(E.BÖLÜM) | 0600. MILLENNUM" 
0630- DHARMA& 0630 -DHARMA © | ööü0-MILLENMUM* GREG” GREG” 


aylık yayın akışı 


24 Temmuz | 25 Temmuz | 26 Temmuz 
perşembe cuma cumartesi 


0700  KLASİKTÜRK 
SANAT MÜZİĞİ 

000 - RASTER 

XL ÖZEL GÖSTERİM" 

0800 TİE SİMPSONS 
2X0 ÖZEL GÖSTERİM" 

0 TİE BEAUTİFUL 
BLONDE FROM BASH- 
UL BEND 


1200 - JUST 
İSHOOTME* 


TWO GUYS & A GIRL* 


27 Temmuz 
pazar 


0700 - MAKSIM 
İVENGEROV (2. BÖLÜM) 
08:00 - RASTER” 
0830 -SA 

MAN'S WORLD” 

(08:00 - THE SIMPSONS, 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM” 
10:00 - WNBA ACTION. 


1030 - WNBA MAÇI 


İWORKING* 


28 Temmuz 
pazartesi 


29 Temmuz 
salı 


30 Temmuz 
çarşamba 


31 Temmuz 
perşembe 


KAMPUS KAMPUS KAMPUS KAMPUS 
ENE 1:30 - INFO 
İTHE SIMPSONS FRASLER FRASLER FRASLER FRASIER AE TME SIMPSONS 
WORKİNG 'DHARMA & GREG FRASLER FRASIER IT'S A MAN'S WORLD | TWO GUYS & AGIRL | JUST SHOOTME WORKİNG ALLY MeBEAL BUFFY THE DAWSONS GREEK | ALLYMcBENL ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL ALLY MeBEAL VAMPIRE SLAYER* Son iki bölüm 


2200. 
THEGUARDIAN” (| |8SECONDS 


Orijinal 


2200 - 
THE COUNT 
OF MONTE CRISTO. 


THE PRACTICE 


THE PRACTICE 


2330-1NF0 


24:00 - CHARLLE CHANİ| 24:00 - SOUTH PARK 

AND THE CURSEOF | 0030- WORKİNG" 

THE DRAGON” 01:00 - BOB DYLAN 

02:00 - ALLY MeBEAL*) 

(0800 -T0 DE FOR” 

0600 - KINGPIN* İVAMPIRE SLAYER" 

0600 - FRASLER* |ok:00 - ANGEL* 
05:00 - BOB DYLAN 

İTRIBUTEZ. BÖLÜM" 

06:00 - MİLLENNİUM" 


2100 - THE SIMPSONS 
XI ÖZEL GÖSTERİM” 
0100 - GET SHORTY 
0300 - DAWSON'S 
GREEK Son iki bölüm 
Orijinal? 

0500 - SOUTA PARK, 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM” 
0690 - MILLENNLUM * 


2400-8 SECONDS* 
0200- ALLY 
MeBEAL” 

0300 - MUGGERS” 
0500-THE 
PRACTICE" 

0600 - FRASIER* 


2400 - THE COUNT OF 


MONTE CRISTO* 
0200- ALLY 
MeBEAL* 


0300 - GUESS WHO'S 
COMİNG TO DİNNER" 


0500-TME 
PRACTICE" 
0600- FRASIER* 


2400 -THE MADNESSİ 


OFKING GEORGE” 
0200- ALLY. 
MeBEAL* 

(0800 -THE GREAT 
ESCAPE" 

0600- FRASIER* 


2400THE COMEDY 


0500- KINGPIN* 
0600 - FRASER" 


